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Voorwoord

Wat fijn dat u de tijd neemt om onze 
Zotteklap door te lezen, daar werken 
onze mensen van de PR-commissie heel 
hard aan en daar ben ik ze ontzettend 
dankbaar voor. Het geeft een mooi 
inkijkje in onze prachtige vereniging 
van nu, maar ook over de geschiedenis 
van onze vereniging. Die geschiedenis 
staat dit jaar natuurlijk centraal, want 
wij vieren dit jaar ons (7x11) 77 jarig 
jubileum! Een mijlpaal waar we met zijn 
allen trots op zijn, en een tijd waarin 
we terugkijken naar alles wat we de 
afgelopen jaren hebben gedaan. We 
blijven natuurlijk ook nog steeds vooruit 
kijken, want na 77 jaar carnaval op de 
kaart zetten is ons vat nog lang niet 
leeg!

Op zaterdag 1 en zondag 2 maart  is het 
weer een groot feest in de straten van 
Stöppelburcht. Op beide dagen kunnen de 
doorgaans duizenden toeschouwers weer 
genieten van een bonte stoet spectaculaire 
carnavalswagens, loopgroepen en 
eenlingen.

Op zaterdag 1 maart start onder leiding 
van Prins Jarne I der Krielen om 14.00 
uur de Kinderoptocht vanaf de Grote 
Markt/de Plas. Alle kinderen van 0 
tot 14 jaar zijn van harte welkom. 
Inschrijving vanaf 13.30 uur op de 
Grote Markt/de Plas, waar ook de 
start is. De route vervolgt richting de 
Grotestraat - Nieuwe Markt - Brugstraat 
- Kortestraat - Marktstraat - Kerkstraat 
/ Varkensmarkt - Stationsstraat - 
Blekstraat - Kruisstraat - Kerkstraat 
- Herenstraat - einde bij Grote Markt 
/ de Plas. Na een mooie ronde rond 

Het carnaval gaat steeds meer naar 
buiten, zo willen we een toegankelijk 
carnaval vieren met iedereen in Raalte 
van jong tot oud. We willen de tradities 
waarborgen, maar ook nieuwe tradities 
geboren laten worden om zo het feest 
telkens in een nieuw carnavalesk jasje 
te steken. We blijven altijd zoeken 
naar aanwas om aan te sluiten in de 
polonaise van onze ‘Stoppelkaters 
Familie’, omdat onze commissies altijd 
nieuwe handjes kunnen gebruiken. We 
willen betrokken blijven binnen Raalte 
door onze handen uit de mouwen 
te steken bij menig ander (tent)
feest waar ze zitten te springen om 
helpende handen, zodat ook de de niet-
carnavalisten (bestaan die dan?) een 
mooi feest kunnen vieren!

Stöppelkaters, Stöppelpoezen, 
en alle andere carnavalisten

Ik ben trots om een Stöppelkater te 
zijn en kijk ieder jaar weer enorm uit 
naar de 5 leukste dagen van het jaar! Ik 
voel me ook zéér vereerd, dat ik in dit 
bijzondere jaar de voorzitter mag zijn 
van deze prachtige vereniging. Het wordt 
een jaar met een gouden randje; met 
veel bijzondere activiteiten, waarin we 
het hele dorp gaan laten meegenieten 
van dit prachtige feest. Kom voorál 
kijken, sluit voorál aan en dan heffen we 
samen het glas op ons jubileum en op 
een feestelijke toekomst!

Met carnavaleske groet,
Esmee Oostendorp
Voorzitter C.V. de Stöppelkaters

De Kinderoptocht en de Grote 
Sallandse Carnavalsoptocht:
al jarenlang een van de hoogtepunten van het carnaval in Stöppelburcht

het centrum vindt de prijsuitreiking 
ook in het Raalter centrum plaats. Als 
de winnaars bekend zijn, maken we er 
samen nog een groot feest van! 

Op zondag 2 maart loopt Raalte weer 
vol met carnaval liefhebbers uit de 
wijde omgeving, voor de Grote Sallandse 
Carnavalsoptocht. De route is dit 
jaar hetzelfde als die van vorig jaar, 
namelijk: Almelosestraat - Kanaalstraat 
Oostzijde - Botermakerstraat 
- Schapenstraat - Schoolstraat - 
Varkensmarkt - Kerkstraat - Koestraat 
- Munstersestraat - Westdorplaan - 
Brugstraat. Voor de oplettende lezer: 
de optocht gaat niet door het Raalter 
centrum. Benieuwd wie de winnaars 
zijn en zin in een feestje? Kom dan na 
de optocht naar de Grote Markt/de Plas 
voor de prijsuitreiking!

De optocht is niet mogelijk zonder 
financiële steun van de toeschouwers. 
Daarom kun je jouw bijdrage doen 
tijdens de optocht: contant, per pin of 
via de QR-code. Alvast enorm bedankt! 
Zo kunnen we nog jaren van alle 
prachtige creaties blijven genieten. 

DE GROTE SALLANDSE CARNAVALSOPTOCHT 
ZONDAG 2 MAART 13.00 UUR  

START IN DE ALMELOSESTRAAT 

KINDEROPTOCHT 
ZATERDAG 1 MAART 14.00 UUR  

START VANAF DE GROTE MARKT / DE PLAS
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DE RODE MANTEL, STEEK, 
VEREN EN SCEPTER ZIJN VOOR  

BJØRN ROESCHER 
PRINS CARNAVAL 

2024-2025

Talloze dwaalsporen moesten er dit jaar 
uitgezet worden om de aandacht maar 
van hem af te leiden. Zijn naam ging 
immers (al jaren) rond in Stöppelburcht 
als de gedoodverfde Prins tijdens het 
77-jarig jubileum van de Stöppelkaters. 
Gelukkig was het alsnog voor velen een 
verrassing toen Bjørn Roescher op 8 
november 2024 gepresenteerd werd als 
de nieuwe Prins. Nu de eerste activiteiten 
achter de rug zijn en er een prachtig 
carnaval in het vooruitzicht ligt, is het 
hoog tijd om kennis te maken met onze 
door- en doorluchtige Hoogheid. Al blijkt 
snel dat hij voor velen waarschijnlijk geen 
onbekende is. 

Heel toepasselijk woont Bjørn, samen 
met partner Claudy en dochter Liesl, aan 
de ’Prinsengracht’: het stukje kanaal 
aan de Mettingenlaan waar tijdens de 
carnavalsperiode de oud-Prinsen pronken 
op hun bootjes. Natuurlijk zijn we meer 
dan welkom voor een bakkie koffie. Geheel 
volgens verwachting heeft Bjørn veel te 
vertellen.

MEER DAN TROTS OP ZIJN ROOTS

De 48-jarige Raaltenaar is een kleinzoon 
van Bernard Roescher. “Velen zullen 
mijn opa kennen van de vishandel 
die hij jarenlang in Raalte had. En 
hij beheerde de snoepwinkel bij het 
openluchtzwembad aan de Hogeweg,” 
aldus een zichtbaar trotse Hoogheid. 
Want trots op zijn roots is hij. Hij kijkt 
dan ook met veel plezier terug op de 
jeugd die hij in Raalte had. Net als veel 
dorpsgenoten was hij met regelmaat te 
vinden bij ‘De Leeren Lampe’. Tijdens 
zijn functie als nachtportier van Hotel 
de Zwaan had hij een bijzondere plek 
gevonden om ‘op kamers te gaan’. “Ik 
woonde in een klein appartement in 
het hotel, dat regelmatig uitvalsbasis 
was voor een (carnavals)feestje.” 
Ook werkte hij achter de bar van 
verpleeghuis de Hartkamp waar 
hij veel oude Raaltenaren mocht 
ontmoeten met prachtige verhalen. 
Na de R.K. Radboudschool, mavo, havo 
en de pabo ging hij aan het werk als 
groepsleerkracht in het basisonderwijs, 
waar hij inmiddels al 25 jaar werkzaam 
is. 

EEN RASECHTE STÖPPELKATER

“Eigenlijk zit er sinds mijn negende al 
een ‘steekje los’. Toen werd ik lid van de 
Stöppelkaters en begon bij de Raad van 
Elf van de Krielen.” De eerste Prins die 
hij meemaakte was Theo Kieftenbeld in 
‘86/’87. Enkele jaren later zwaaide hij 
als twaalfjarig jongetje ook al eens de 
scepter over Stöppelburcht als Prins der 

Krielen, samen met Martin Nijmeijer 
van de Stöppelducks en Ed Surig van 
de Stöppelkaters als Prins Eduard I. 
Sindsdien heeft Bjørn zijn hart verpand 
aan de carnavalsvereniging. “Ik ben nu 
41 jaar lid en kan oprecht zeggen dat ik 
Stöppelkater in hart en nieren ben. Hier 
heb ik alle kansen gekregen om me te 
ontwikkelen als presentator, schilder, 
creatief aanjager en ga zo maar door.” 
De grote verscheidenheid van mensen 
spreekt Bjørn vooral heel erg aan. “In de 
afgelopen jaren heb ik veel lief en leed 
gedeeld. Het samen lachen en samen 
huilen maakt deze club écht uniek. Ik 
noem het dan ook niet voor niets mijn 
Stöppelkater-familie.”

De lijst met Bjørn’s verdiensten 
voor de vereniging is lang: de 
Programmacommissie, de illustere 
Raad van Elf, het Bestuur, het Hof van 
de Prins, de Technische Commissie en 
tot driemaal toe de Jubileumcommissie. 
Ook is hij lid van het SOS: Sociëteit Oud 
Stöppelkaters. “Je kunt deze afkorting op 
verschillende manieren interpreteren, 
maar dit is de meest positieve”, zegt 
Bjørn lachend. De meesten zullen hem 
vrijwel zeker kennen als President van 
de Stöppelkaters. 
Voor al zijn inzet ontving hij vorig jaar 
de onderscheiding ‘Opper Stöppelkater 
in de Orde van de Roalter Wind’. “Een 
grotere eer kun je binnen de vereniging 
niet krijgen. Er is maar een zeer beperkt 
rijtje van Stöppelkaters die deze 
onderscheiding in de afgelopen 77 jaar 
heeft mogen ontvangen. Het is heel 
bijzonder om daarbij te horen.”

OOK NOG EENS EEN RASECHTE 
VRIJWILLIGER

Maar niet alleen de carnavalsvereniging 
kan op zijn steun rekenen. Ook 
andere activiteiten kunnen al jaren 
een beroep doen op zijn onbegrensde 
enthousiasme: Scouting Miguel 
Pro, Sint Nicolaas Komité Raalte, 
‘tismawajewendband, Ribs & Blues, 
Stöppelhaene (opbouw en presentatie 
cabaretavond), SintShowPaleis, Feest 
met Sint en het 4 Mei Comité Raalte. 
“Als trotse Raaltenaar draag ik graag 
bij aan alle activiteiten die in ons dorp 
georganiseerd worden”, aldus Bjørn. Pakt 
hij dan ook alles aan? “Er zijn voor mij 
altijd twee belangrijke voorwaarden: 
draagt het iets bij aan de samenleving 
en past het bij mij?” Een sportgala zien 
we hem dan ook niet gauw presenteren. 
Lachend vult hij daarop aan: “Als bij 
tennis de bal in het net komt is het een 
doelpunt, toch?”

Een andere rode draad in zijn leven is 
het sinterklaasfeest. Jarenlang heeft 
hij de intocht in Raalte gepresenteerd, 
wees hij Sinterklaas de weg bij het 
SintShowPaleis en startte recent de 
club ‘Feest met Sint’. Zijn passie voor 
het feest rondom de Goedheiligman 
is overigens al in zijn jongere jaren 
ontstaan. “Mijn opa Henk te Riele heeft 
het me van jongs af aan meegegeven. 
Samen gingen we naar de intocht in 
Deventer en haalden we bij ‘Feestwinkel 
van der Meij’ een pietenpet of mijter. 
Dag en nacht speelden we Sint en Piet.” 
Als kind wilde hij op televisie alles zien 
dat werd uitgezonden over Sinterklaas. 
Hij bestudeerde ook alle reclamefolders 
en beoordeelde de Sint die in het 
boekje stond. “Op een gegeven moment 
kon ik van bijna elke foto zeggen uit 
welke plaats de Sint kwam!” Tot op de 

Bjørn van Stöppelburcht:
de Prins waar het dit jaar wel én niet om draait!

dag van vandaag 
heeft hij het ‘vol 
verwachting klopt 
mijn hart-gevoel’ 
nog steeds. “Ik 
koester de nostalgie 
en de oer-Hollandse 
gezelligheid. Er is in 
de wereld geen groter 
toneelspel waar 
jong én oud zo van 
kunnen genieten. 
Daar mogen we best 
trots op zijn!” 

WE MOESTEN ER TÓCH EVEN OP 
WACHTEN….

Geheel tegen onze verwachting in 
kwam het voor hem toch als een 
verrassing toen hij in mei van vorig 
jaar gevraagd werd als Prins. “Onze 
voorzitter Esmee belde me met de vraag 
om jubileumprins te worden. Ook al 
voelde ik me zeer vereerd en zag ik het 
als een grote waardering voor hetgeen ik 
voor de vereniging heb gedaan, toch heb 
ik me even ingehouden en niet gelijk 
‘ja’ gezegd.” Inderdaad, Esmee moest 
enkele dagen wachten op zijn antwoord. 
Sterker nog, Bjørn kwam ook hier met 
twee belangrijke voorwaarden. “Ik wil 
op donderdagavond naar de technische 
commissie kunnen blijven gaan. En, 
ik mag dan Prins zijn, maar ik wil heel 
graag dat onze vereniging centraal staat. 
In mijn ogen zijn alle Stöppelkaters en 
Stöppelpoezen stuk voor stuk prinsen en 
prinsessen. Dat verdienen ze!” 

Het allerbelangrijkste is de 
aanwezigheid van zijn gezin. Bjørn: “Dat 
klopt. Zowel Claudy als mijn dochter 
Liesl zijn heel belangrijk voor me. Ik 
wilde ook echt dat zij erbij zou zijn 
en ben heel dankbaar dat het gelukt 
is.” Zijn dochter woont en werkt op dit 
moment in Wenen. Gelukkig hoeft zij dit 
bijzondere jubileumjaar niet te missen. 
Bjørn: “De hogesnelheidstrein tussen 
Wenen en Raalte heet vanaf nu de 
‘Stöppelkater-Express’ en zal in aanloop 
naar het carnaval de nodige overuren 
moeten maken.”

Onze kersverse door- en 
doorluchtige Hoogheid wil tot slot de 
carnavalsvierders in Stöppelburcht nog 
iets meegeven: “Ik wens jullie uiteraard 
een fantastisch carnaval toe. In mijn 
ogen is carnaval het mooiste voorbeeld 
van verbroedering. Jong en oud in de 
polonaise, zonder te hoeven denken aan 
de dagelijkse malaise.”

Wij Bjørn van Stöppelburcht
 

Oud-Prins der Krielen
Beschermheer van het Sint-Nicolaasfeest

Maître de Peinture
Havenmeester van de Prinsengracht

Mantelzorger van de Sociëteit Oud Stöppelkaters

Opper Stöppelkater in de Orde van de Roalter Wind

Bij de gratie van de Stöppelkaters en deszelfs wijze Raad van Elf

Doen weten en proclameren dat:

En wij derhalve regeren onder het motto:

Al 77 jaar op rij,
 een kater hoort erbij!

Gegeven te Stöppelburcht, 8 november 2024

We onze Nederlandse tradities koesteren en daarbinnen de 

verbroedering zoeken met andere culturen.
Het carnavalsfeest op de Plas het bruisend hart wordt van carnaval 

boven de rivieren.
Het Goudhaentje van de Gemeente Raalte dit jaar naar het 

vrijwilligerslegioen van de Stöppelkaters gaat.

Carnaval vieren een verplicht schoolvak wordt.

Er tijdens carnaval in de Raalter horeca minstens ‘een paard in de 

gang’ moet staan of ‘een bloemetjesgordijn’ moet hangen om de 

carnavalsmuziek te promoten.
Het foekepotten aan de Nederlandse lijst van Immaterieel Erfgoed 

wordt toegevoegd.
De Roalter Wind tijdens carnaval niet zal bloazen, maar vervangen 

wordt door elf dweilorkesten.
Nu de Stöppelkaters 77 jaar bestaan, de Prinsenwagen een eerbetoon 

zal worden aan de hele vereniging.
S.O.S. niet bedoeld is voor noodgevallen, omdat zij druk zijn met 

carnavallen.
Het vis eten niet beperkt wordt tot het haringhappen op Aswoensdag, 

maar een prominente plek krijgt op de menukaart van de Raalter 

horeca.
Nederland een stuk gezelliger wordt, wanneer we minder ‘zwartepieten’ 

en meer in elkaar geloven.

I.
 
II. 

III. 

IV.
V. 

VI.

VII. 

VIII. 

IX.
 
X.

XI.

Prins Carnaval 2024 – 2025
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Stöppelkaters 77 jaar:

DE VRAAG VOOR DE 
JUBILEUMCOMMISSIE: HOE MAAK 
JE VAN CARNAVAL EEN FEEST VAN 
VERBONDENHEID? 

Als carnavalsvereniging vieren wij ons 
77-jarig jubileum, en dat mag iedereen 
weten. Hoe draag je zo’n bijzondere 
mijlpaal uit? Dit is het belangrijkste 
vraagstuk voor de jubileumcommissie. 
Het jubileum zet niet alleen de rijke 
historie van de vereniging in het 
zonnetje, maar richt ook de blik 
op de toekomst. Voorzitter van de 
jubileumcommissie en oud-president 
Philip Oldenbeuving verwoordt het 
treffend: ‘Een jubileum is het moment 
om stil te staan bij waar je vandaan 
komt en waar je samen naartoe wilt.’

‘Carnaval in Raalte is veel meer dan 
alleen een paar dagen feest. Het is 
een traditie die mensen samenbrengt, 
verhalen levend houdt en generaties 
verbindt. Juist dat maakt het 77-jarig 
jubileum van De Stöppelkaters zo 
bijzonder. ‘Het biedt de kans om zowel 
terug te blikken op het verleden als 
vooruit te kijken naar wat nog komen 
gaat,’ vertelt Philip.

DE ZIEL VAN HET JUBILEUM

Het organiseren van een jubileum is 
geen kleine taak. De speciaal opgerichte 
jubileumcommissie bestaat uit een 
mix van ervaren leden en frisse 
nieuwkomers. Dit zorgt niet alleen 
voor een breed perspectief, maar ook 
voor draagvlak binnen de vereniging. 
Philip licht toe: “Door verschillende 
generaties en achtergronden bij elkaar 
te brengen, zorgen we dat iedereen zich 
gehoord voelt. Carnaval leeft bij jong en 
oud, en dat willen we terugzien in ons 
programma.”

Het jubileum staat in het teken van 
verbinding, zowel binnen de vereniging 
als daarbuiten. De Stöppelkaters willen 
laten zien dat carnaval meer is dan 
alleen bier en polonaise. “Carnaval wordt 
soms gereduceerd tot clichés, maar het 
is zoveel meer,” benadrukt Philip. “Het 
gaat om samen zijn, elkaar helpen en 
plezier delen. Dat laten we bijvoorbeeld 
zien door langs verzorgingshuizen te 
gaan, waar we een stukje carnaval 
brengen aan mensen die niet meer zelf 

naar het feest kunnen komen.”
Ook de jaarlijkse fruitmandentour is een 
krachtig symbool van dit sociale aspect. 
Leden van de vereniging bezoeken 
mensen die wel een steuntje in 
de rug kunnen gebruiken. 
“Het is misschien een 
klein gebaar, maar 
het maakt een groot 
verschil,” vertelt 
Philip. “Carnaval 
gaat ook om 
omkijken naar 
elkaar.”

TRADITIE EN 
VERNIEUWING 
HAND IN HAND

De jubileumcommissie 
heeft gezorgd voor 
een programma dat zowel 
vertrouwd als vernieuwend is.

• Stöppelkaterdag: De familiedag die 
het jubileumjaar feestelijk aftrapt. 
Dit is een dag voor jong en oud, 
waar de gezelligheid centraal staat. 
Dit jaar met een jubileumtintje. 
Oud-Stöppelkaters kwamen in 
grote getalen om zich weer even 
Stöppelkater te voelen.

• Jubileum-Pubquiz: Een luchtige 
avond waar kennis en humor 
samenkomen. Het is ook een mooie 
gelegenheid voor leden en vrienden 
van de vereniging om zich van de 
competitieve kant te laten zien. 

• Jubileumboek: Anders dan het 
uitgebreide boek van 66 jaar 
geleden, biedt dit boek een frisse 
terugblik op de afgelopen 11 jaar. 
Het wordt samengesteld door een 
team van 3 jonge dames dat de 
geschiedenis op een vernieuwende 
manier in beeld brengt.

• Processie door Raalte: Een feestelijk 
moment waarbij de vereniging 
letterlijk en figuurlijk door Raalte 
trekt. Het is een eerbetoon aan 
de Stöppelkaters en een kans om 
samen met de hele gemeenschap 
het carnaval te vieren.

Philip is enthousiast over hoe het 
programma zich ontwikkelt. “Het 
jubileumboek is een mooi voorbeeld 
van hoe we traditie en vernieuwing 
combineren. Jonge leden hebben het 

opgepakt en brengen een frisse blik. “Dat 
is belangrijk voor de toekomst van de 
vereniging.”

EEN JUBILEUM IS EEN 
PERFECTE MIX VAN OUD 

EN NIEUW

Voor Philip roept 
het vorige 
jubileum warme 
herinneringen op 
met een iconisch 
beeld voorop. “De 
‘Route 66’ was een 
prachtig moment,” 

vertelt Philip met 
een glimlach. “Oud-

Prins Joop Loomans 
reed voorop op zijn 

scootmobiel, en achter 
hem aan volgde een stoet 

van jong en oud. Dat zijn momenten 
waarop je voelt wat carnaval echt 
betekent: samen zijn, ongeacht leeftijd 
of achtergrond.”

Een ander hoogtepunt is het Gein 
Gala Bal, een traditie die ook dit jaar 
terugkeert. “De jubileumeditie was een 
bijzondere mix van oud en nieuw,” zegt 
Philip. “Het bewijst dat we als vereniging 
blijven groeien en meegaan met de tijd, 
terwijl we onze kernwaarden behouden.”

VERBINDEN BINNEN EN BUITEN DE 
VERENIGING

Een jubileum biedt ook de kans 
om de banden met andere 
carnavalsverenigingen aan te halen. De 
samenwerking met zustervereniging 
De Zwabberaars is daar een 
mooi voorbeeld van. “We 
vieren carnaval niet alleen 
voor onszelf, maar met de 
hele gemeenschap,” vertelt 
Philip. “De afgelopen jaren 
hebben we een goede 
verstandhouding opgebouwd 
met De Zwabberaars, en dat 
maakt het feest alleen maar 
mooier.”
De Stöppelkaters hebben ook 
oog voor het grotere plaatje. 
“Het jubileum is geslaagd als 
heel Raalte carnaval heeft 
omarmd. Dat de straten vol 
staan bij de optocht, de horeca 

bruist van gezelligheid en mensen zich 
verbonden voelen. Daar doen we het 
voor,” legt Philip uit.

EEN BLIK VOORUIT

Het jubileum is niet alleen een moment 
om stil te staan bij het verleden, maar 
ook om vooruit te kijken. Philip hoopt 
dat de Stöppelkaters een inspiratie 
blijven voor nieuwe generaties. “We 
willen laten zien dat carnaval leeft, 
en dat het voor iedereen is. Het gaat 
om traditie, maar ook om nieuwe 
herinneringen maken. De toekomst 
van carnaval ligt in handen van 
jongere generaties, en dat moeten we 
koesteren.”

De jubileumcommissie heeft er alles 
aan gedaan om een programma 
neer te zetten waar iedereen zich 
in kan vinden. Het is een feest 
van verbondenheid, traditie en 
saamhorigheid – precies waar carnaval 
in Raalte voor staat.

“Als we dit samen doen, kunnen we 
er weer jaren op terugkijken met een 
glimlach,” besluit Philip.

En uiteindelijk is dat waar het 
om draait: samen vieren, samen 
herinneren en samen vooruitkijken 
naar de toekomst.

Hoe maak je van carnaval 
een feest van verbondenheid?
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“Carnaval door de ogen van 
burgemeester Zuidema”
“Ik heb er zin aan!” Zo sluit burgemeester 
Rob Zuidema van Raalte zijn enthousiaste 
verhaal af. En laten we eerlijk zijn, 
met zo’n instelling belooft het een mooi 
feestje te worden! Hoewel burgemeester 
Zuidema geen geboren carnavalsvierder 
is, heeft hij de afgelopen jaren wel de 
charme van het feest leren waarderen. 
En nu, als kersverse burgemeester, staat 
hij te popelen om mee te doen met de 
Stöppelkaters en de rest van de gemeente.

SPANNING VOOR DE EERSTE KEER 
CARNAVAL IN RAALTE

“Van huis uit was carnaval geen ding,” 
geeft burgemeester Zuidema toe. 
Opgegroeid in een protestants gezin, 
werd het simpelweg niet gevierd. “Het 
was er niet verboden, maar het werd 
ook niet aangeboden,” zegt hij. Het echte 
carnaval leren kennen gebeurde pas 
toen hij directeur was van het theater in 
Zwolle.

Daar zag hij hoe groots carnaval kan 
zijn, ook voor de gemeenschap. “Het 
is zoveel meer dan bier en polonaises. 
Mensen zijn maanden bezig met 
voorbereidingen, van kleding tot 
thema’s. Dat proces, die samenwerking, 
dat vond ik echt prachtig.”

Nu, als burgemeester, staat hij aan de 
vooravond van zijn eerste carnaval 
in Raalte. En eerlijk? Hij vindt het 
best spannend. “Ik mis simpelweg de 
kennis,” bekent hij. Een gesprek met de 

burgemeester van Oldenzaal maakte 
hem wat nerveus. “Die is al maanden 
bezig met de voorbereidingen. Toen 
dacht ik wel even: ik moet nog veel 
leren.”

Maar burgemeester Zuidema laat 
zich niet uit het veld slaan. Hij en zijn 
collega’s hebben zelfs samen kostuums 
laten maken. “Ik heb gezegd dat we 
het feest willen omarmen. Daarnaast 
willen we er als eenheid staan en iets 
uitstralen dat recht doet aan alle negen 
dorpen van onze gemeente. Niet alleen 
Raalte.”

MEER DAN ALLEEN FEESTEN

Wat burgemeester Zuidema vooral 
bewondert, is de maatschappelijke rol 
van het carnaval. “De verbondenheid 
tussen mensen is ongelooflijk. En de 
aandacht die een prins kan geven, 
dat is bijna groter dan die van een 
burgemeester”. Hij vindt het prachtig 
hoe de leden van de carnavalsvereniging 
naar verzorgingstehuizen gaan en daar 
een glimlach op gezichten toveren. “Je 
brengt letterlijk het mooiste moment 
van een glimlach en confetti naar 
mensen. Dat alleen al doet heel veel.”

Daarnaast ziet hij hoe carnaval een 
sterke gemeenschapszin teweegbrengt. 
Toch heeft hij ook een zorg. “Het 
aantal jongeren dat zich inzet voor 
evenementen zoals carnaval of andere 
dorpsfeesten neemt af. Dat is deels 

door individualisering, Maar dat kan 
ook liggen aan de taakverdeling binnen 
generaties, waardoor de balans tussen 
verantwoordelijkheden thuis verandert. 
Dit is een positieve ontwikkeling, maar 
het vraagt om een nieuwe balans.  Ik 
geloof dat het belangrijk is om met de 
gemeenschap ergens gezamenlijk de 
schouders eronder te zetten.”

Toch ziet de burgemeester een toekomst 
waarin de tradities van carnaval 
blijven evolueren en meegroeien met 
de tijd. “Tradities laten zien waar we 
vandaan komen. Er is namelijk een 
aanleiding waarom we iets vieren. Die 
verhalen moet je blijven vertellen. 
Dat is super waardevol,” benadrukt 
hij. Maar tegelijkertijd ziet hij ruimte 
voor innovatie. “Het carnaval van je 
grootvader is niet hetzelfde als dat van 
nu. Dat is niet erg, zolang we het maar 
levend houden.”

Hij hoopt dat diversiteit en inclusiviteit 
meer plek krijgen binnen het feest. 
“Carnaval, en daarmee ook de 
vereniging, heeft een voorbeeldfunctie. 
Wat straalt het uit? Hoe kunnen we 
het stigma doorbreken en laten zien 
dat het echt een verbindend feest 
is?” Burgemeester Zuidema denkt dat 
humor en lol hierin de sleutel zijn. 
“Hiervoor moeten we als gemeente en 
carnavalsverenigingen met elkaar in 
gesprek blijven. Zonder tegen elkaar aan 
te schoppen. Met een goede dosis humor 
kun je elke boodschap brengen.”

OP NAAR EEN PRACHTIG CARNAVAL

Het 77-jarig jubileum van de 
Stöppelkaters is volgens burgemeester 
Zuidema een feestje waard. “Alleerst 
enorme felicitaties. Dat jullie dit al 77 
jaar samen doen, is ongelooflijk knap. 
Laten we ervoor zorgen dat het nog 
minstens 77 jaar doorgaat,” zegt hij 
enthousiast. “Ik kijk er enorm naar uit 
om het mee te maken.”

Met een gezonde dosis spanning en 
veel enthousiasme staat burgemeester 
Rob Zuidema aan de start van zijn 
eerste carnaval in Raalte. “Ik wil graag 
achter de schermen kijken,” zegt hij. 
“Er zit zoveel meer achter dit feest dan 
alleen de paar dagen dat we samen 
feestvieren. Het leeft in de harten van 
de gemeenschap. En daar wil ik graag 
onderdeel van zijn.”
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Kick-off Friday

Tik ‘m aandag

Dolle dinsdag kindercarnaval

Stöppelkater 
SuperSunday

Zotte Zaterdag

Sleutel plaatsing
Verenigingen uit de regio plaatsen hun 
vlag in Raalte.

Onthulling ‘Vrouwe Jacoba’ & 
Vossenjacht 
Onthulling van de Stöppelburchter 
Carnavalsmascotte & inschrijven op 
vossenjacht. Win mooie prijzen!

Foute Carnavals Bingo
DJ Lars en Harry More. 
Tickets via Bij Lampe.

Party Alarm  
DJ Duncan en The Booty Doctor.  
Gratis entree. 

Carnavalsfeest 
Gratis entree.

Bodem leggen
Voor het dweilen een broodnodige 
bodem leggen. Opgave via 
www.stoppelkaters.nl

Startschot MEGADWEILSPEKTAKEL!
We starten dit jaar op de plas onder 
leiding van De Roalter Jongs en een 
dweilorkerst! 

MEGADWEILSPEKTAKEL!
Dweilen met de feestkraan open. 
Overal gratis entree.

Meezingers Maandag
Harten 10, Karaoke zaal. Tickets via  
Bij Lampe.

Foekepotten in Stöppelburcht
Startschot foekepotten door Prins Jarne. 
De hele middag DJ Jochem van Duuren!

Kindercarnaval
Carnaval voor de kids met Clown Happy.

Stampotbuffet!
Opgave verplicht via secretariaat@stoppelkaters.nl

Aftreden Prins Bjørn van Stoppelburcht.
Een grand depart.

Afzwaaiborrel 
We heffen een laatste keer het glas op het jubileumjaar.

Carnavalsviering
Viering ter ere van 77 jarig jubileum.

Stöppelkater Kuierloop
Start je zondag met een relaxte 
wandeling. 

Carnavalsbrunch
Na al dat gekuier is er aansluitend een 
heerlijke brunch bij Hotel de Zwaan.

Grote Sallandse Carnavalsoptocht
De meest prachtige creaties komen 
voorbij. Zie pagina 3 voor de route!

Vol Gas!
DJ ISA, DJ Duncan, Feest DJ Yannick. 

Carnavalsfeest
Na de optocht zanger Michael Reins! 

Feest op de Plas!
Met o.a. de prijsuitreiking van de Grote 
Sallandse Carnavalsoptocht, 
De Twentse Toppers (Live) en DJ.

Kantel Zondag
Turbo Team, Harry More, Pim Verhaar, 
Mark Kappert. Tickets via Bij Lampe.

Kinderoptocht
Vanaf 13:00 gratis schminken en de 
hele middag DJ Jochem van Duuren! 
Om 13.30 start de inschrijving en om 
14.00 start de optocht.

Amulettenspel 
Compleet nieuw spelonderdeel waarbij 
kinderen hun eigen geluksamulet uit 
het Stöppelburchter Carnavalsverhaal 
kunnen bemachtigen!

Bitterballenbal
Herinneringen ophalen met een 
bitterbal. 44+. Gratis entree.

Prijsuitreiking kinderoptocht
Wie gaat er met de bokaal van door?

Zotte Zaterdag Party 
DJ Jerome & Helene Fischer (act). 
Gratis entree.

Carnavalsfeest
Gratis entree.

Carnaval XL Show
DJ Yannick, Bass Chaserz, Hak op 
de Tak Show, DJ Wesley, DJ Robin 
Gerritsen. Tickets via Bij Lampe.

Neuf x De Plas

Neuf x De Plas

Bij Lampe

De Gouverneur

Robuuzt

De Gouverneur

Neuf x De Plas

De Gouverneur, 
Robuuzt, Neuf x 
De Plas

Bij Lampe

Neuf x De Plas

Neuf x De Plas

De Zwaan

De Zwaan

Robuuzt

Basiliek de Heilige 
Kruisverheffing

De Zwaan

De Zwaan

Centrum Raalte

De Gouverneur

Robuuzt

Neuf x De Plas

Bij Lampe
Neuf x De Plas

Neuf x De Plas

De Gouverneur

Neuf x De Plas

De Gouverneur

Robuuzt

Bij Lampe

programma 
stöppelburcht 2025

28-02

03-03

04-03

02-03

01-03

15.30

19.00 

20.00

20.00

20.00

13:00

14:30

15:30

19:00

13:00

15:00

18:00

20:00

21:00

9:30

10:15

11:15

13:00

13:00

13:00

14:00

20:00
13:00

15:00

15:00

16:00

20:00

20:00

20:00
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Buitencarnaval
in Stöppelburcht! 
Ben erbij!

Als je carnaval zo breed mogelijk wil 
uitdragen, dan moet het alleroudste 
en grootste volksfeest óók in ons eigen 
Stöppelburcht heel toegankelijk zijn. 
Gratis en op een plek waar je niet omheen 
kan. Sterker nog, je wil er niet omheen! 
Zelfs niet bij een per-ongelukkige-
regenbui. Een grote tent houd je lekker 
droog. En zeg nou zelf, een carnavalesk 
uitgedoste menigte brengt zo’n grote 
glimlach op je gezicht, dat er geen ruimte 
is voor welk chagrijn dan ook!

Vorig jaar maakten we al kennis met 
het buiten ‘carnavallen’. Dat is iedereen 
goed bevallen. In dit jubileumjaar 
pakken we het daarom dan ook groots 
aan. Verwacht versiering, kleurige 
verlichting, een grote tent, podium en 
lekkere livemuziek! Voor ieder wat wils 
met een gevarieerd programma aan 
activiteiten. Kom vooral kijken en blijf 
even hangen. Vinden we leuk! 
 
Nog meer bijzonder maakt het, dat we 
in de aanloop naar dit carnavalsseizoen 
een eeuwenoud verhaal ontdekten! 
Deze parabel verhaalt over een jonge 
Raaltese die onverwacht in contact 
kwam met een mysterieus figuur. Een 
marskramer die naast hoeden, petten en 
dameskorsetten ook smeuïge verhalen 
uit verre streken bracht. Ook bracht hij 
dat jaar iets heel bijzonders mee. Iets 
wat ons tot op de dag van vandaag geluk 
en voorspoed brengt. Ben je nieuwsgierig 
geworden? Lees dan snel de parabel 
hiernaast. 
 
Misschien heb je bedenkingen bij de 
oorsprong van dit verhaal. Maar oordeel 

niet te snel. Weet dat in 
Raalte vroeger veelvuldig 
marskramers uit De Pruis 
(Duitsland red.) kwamen. 
We noemden ze Poepers. 
De wijk achter ‘Hotel De 
Zwaan’ heet niet voor 
niets Poepershoek. We 
verwelkomden deze Poepers, 
maar benaderden ze ook 
met enige voorzichtigheid. 
Een taalbarrière en hun 
mystieke kijk op het leven 
maakten ons Raaltenaren 
echter wel nieuwsgierig. Ze 
verwonderden ons.  
 
We zijn dan ook trots dat 
vanaf dit jaar dit mystieke 
verhaal tot leven komt. Het 
bijzondere geschenk van de 
Poeper keert weer terug naar 
ons Stöppelburcht. Zowel 
bij de openingsceremonie 
als de slotceremonie zal het 
een rol spelen. Wees erbij 
en kom het bekijken op de 
markt tijdens het carnaval. 
En doe dan ook gelijk een 
dansje en een drankje 
mee! Kinderen kunnen 
op zaterdag hun eigen 
“geschenk van de poeper” 
bij elkaar spelen. Het wordt 
allemaal reuzegezellig. Een 
feest zoals dat alleen hier in 
Stöppelburcht kan!
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Ooit… in het bruisende dorpje Stöppelburcht was het carnavalstijd. De straten 

waren versierd met kleurrijke vlaggen. Overal hing de geur van warme zoete 

carnavalsbaksels en vers gebrouwen bier in de lucht.

De bewoners keken al weken uit naar de jaarlijkse optocht, waarin praalwagens, 

dansgroepen en feestvierders door de straten trekken.

Op een koude ochtend, net voordat de zon opkwam, verschenen er mysterieuze 

figuren aan de rand van het dorp. Ze droegen oude, versleten mantels en hadden 

grote manden op hun rug. De dorpsbewoners noemden hen “marskramers” of, 

zoals sommigen fluisterden, “poepers.”

De poepers liepen stilzwijgend door de Molenweg, langs hotel De Zwaan en door 

de met sneeuw bedekte straten. Hun voetstappen nauwelijks hoorbaar. Ze klopten 

aan bij de huizen en boden hun waren aan: zeldzame kruiden, vergeten verhalen 

en geheimzinnige spullen.

Maar dit keer was er nog iets anders… Dit keer hadden ze ook een amulet. Ze 

vertelden dat dit vreugde voor een heel dorp kan brengen. 

Een jonge edele vrouw genaamd Jacoba hoorde dit verhaal ook en werd 

nieuwsgierig. Als enige in het dorp nodigde ze de poepers uit in haar huis. Ze 

schonk hen warme versterkende chocolademelk en luisterde naar hun verhalen. 

De marskramers vertelden over verre landen, waar de sterren anders schenen en 

de wind fluisterde over verborgen schatten. Jacoba hing aan hun lippen en vergat 

even de wereld buiten haar raam.

Toen de ochtend aanbrak, verdwenen de marskramers net zo geruisloos als ze 

gekomen waren. Als dank voor de goede zorgen lieten ze het feestvreugde-amulet 

achter bij Jacoba. Een kleinigheidje dat beloofde niet alleen haar eigen hart te 

verwarmen, maar ook dat van alle carnavalisten in Stöppelburcht.

De carnavalsoptocht begon en de straten vulden zich met kleur en muziek. 

Jacoba liep mee, haar amulet glinsterend in het zonlicht. Maar dit keer was er iets 

magisch: iedereen die zij passeerde, begon te lachen en te zingen. De feestvreugde 

verspreidde zich als een warme deken. Iedereen van jong tot oud, van kijker tot 

deelnemer en muzikant werd blij een vierde feest. 

De poepers zijn nooit meer gezien in 

Stöppelburcht maar hun amulet werd een 

symbool van saamhorigheid en vreugde. Elk 

jaar tijdens carnaval droegen de feestvierders 

het amulet en vierden ze samen feest. 

De verhalen blijven de rondte gaan dat elk jaar 

Jacoba blijft meekijken van een afstandje en 

geniet van het feest. 





prins jarne 1
Wie ben je?
Jarne Kobs

Wat is het mooiste aan Prins 
zijn?
Alles is mooi, maar ik kijk 
er het meeste naar uit om 
in het bakje boven op de 
Krielmobiel te staan tijdens 
de optochten. 

Wat wil je de carnavalsvierder in 
Stöppelburcht meegeven?
Dat heb ik eigenlijk precies 
verwoord in mijn motto: Met 
vrienden en familie om ons heen, is 
carnaval een feest voor iedereen!

Wat is je favoriete carnavalshit?
Natuurlijk ‘Springen’ van zanger 
Jarne euh.. nee Kafke. Het liedje 
waar ik mijn playback-act op deed 
tijdens de Prinsenverkiezing op 10 
november.  

Waar kijk je het meest 
naar uit tijdens carnaval?
De Grote Optocht 
en mijn eigen 
Prinsenreceptie.

Hoe ben je bij de 
Stöppelkaters terecht 
gekomen?
Mijn ouders hebben me 
al opgegeven voordat 
ik geboren was. Mijn 
moeder zit al bij de 
Stöppelkaters sinds ze 
zelf bij de Krielen zat. 
Ook mijn vader heeft 
in de grote Raad van 
Elf gezeten. Vanaf mijn 
geboorte ben ik dus al 
fanatiek carnaval aan 
het vieren. 

Wat zijn je hobby’s? 
En welke sport doe je?
Ik hou erg van voetballen. Ik speel 
bij Rohda Raalte JO12-2 en het liefst 
speel ik in de voorhoede. Daarnaast 
houd ik van gamen. Fortnite is wel 
mijn favoriete spel. Ik ben ook graag 
buiten en dan vis ik graag. 

Hoe oud ben je en naar 
welke school ga je?
Ik ben 12 jaar en ik zit op 
de Linderte in groep 8b.

Hoe ziet je gezin eruit? Heb je 
broers of zussen?
We zijn met zijn vieren: mijn 
vader Robin, mijn moeder 
Jeanine en mijn broertje Ferran.

DE RODE CAPE, STEEK, 
VEREN EN SCEPTER ZIJN VOOR  

JARNE KOBS 
PRINS DER KRIELEN 2024-2025

Wij, Prins Jarne de Eerste,

Ridder van de Ridderschapsweg
Grandeur in de orde van de Linderte

Veldheer van Rohda Raalte 13-2
Grootmeester van de Bergingsvijvers

Heerser van de PlayStation 5
Enzovoort, enzovoort, enzovoort

 
In het gezellige Stöppelburcht benoemd tot Prins der Krielen 2024-2025 proclameren wij:

De school is leeg, de boeken blijven dicht, met carnaval zijn we vijf dagen op feesten gericht.
Sportief gezien ligt het ook bij Rohda allemaal even stil, want deze dagen is het Carnaval vieren wat iedereen wil.Het klinkt misschien een beetje dwaas, maar met carnaval vissen we met serpentines als aas.
Met mijn adjudanten, de dansmariekes en de raad, gaan we door tot ’s avonds laat.
Met prins Ryan en prins Bjørn aan mij zij, maak ik tijdens carnaval iedereen blij.
Luidkeels meezingend met pijn in de kaken, gaan we er dit jaar weer een fantastisch feest van maken
Groot en klein, zij aan zij, kom Carnaval met ons vieren op de plas; want daar zijn wij.

Daarom regeren wij onder het motto:

Met vrienden en familie om ons heen, is 
Carnaval een feest voor iedereen

I. 

II. 

III. 

IV.

V. 

VI.

VII.
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Het Laatste Avondmaal van de Raad van Elf
“Het begon als een gek idee, maar het 
werd een ochtend om nooit te vergeten,” 
vertelt Marc Surig, oud-voorzitter en lid 
van de Raad van Elf der Stöppelkaters. 
Terwijl het carnavalsgedruis van ‘Tik 
‘m aan dag’ nog moet losbarsten, 
staat de maandagochtend bij de Raad 
van Elf in het teken van de M.O.A. 
(MaandagOchtendActiviteit). Vroeger 
werd er simpelweg gezwommen en 
ontbeten bij Hotel de Zwaan, maar de 
laatste jaren geven ze er een creatieve 
draai aan. En vorig jaar? Toen 
organiseerden ze iets bijzonders: een 
fotoshoot in de stijl van het Laatste 
Avondmaal.

Het idee was briljant in zijn eenvoud. 
“We wilden een foto maken zoals het 
beroemde schilderij van Da Vinci, met 
elf apostelen en de prins als Jezus 
natuurlijk. Alleen toen beseften we dat 
er eigenlijk twaalf apostelen zijn,” lacht 
Marc. 

Gelukkig had de Raad 
van Elf genoeg leden 
om dat probleem op te 
lossen. En omdat zoiets 
niet compleet is zonder 
een echte pastoor, werd 
Jan Verweij gevraagd 
mee te doen. “Ik belde 
hem op en hij vond het 
meteen prachtig. Zoiets 
laat hij zich geen twee 
keer zeggen.”

DE DAG BEGINT VROEG

In alle vroegte stapten 
een paar leden in de auto richting 
Heeten om Pastoor Verweij op te halen. 
“Het was nog donker toen we hem 
ophaalden,” vertelt Marc. “Hij stond 
al klaar, met een grote glimlach en 
goede zin.” Bij Hotel de Zwaan begon 
de ochtend zoals het hoort: met een 

kop koffie en een praatje. Het echte 
programma moest nog beginnen.
De eerste halte was de kerk, waar de 
pastoor de groep meenam voor een 
rondleiding. “We hebben veel geleerd. 
Hij vertelde mooie verhalen over het 
gebouw en liet ons zelfs de geheime 
kelder achter het altaar zien,” vertelt 
Marc. “Dat zijn dingen die je anders 
nooit ziet. Het voelde alsof we even een 
kijkje kregen in een andere wereld.”

EEN FOTO VOL GESCHIEDENIS EN 
HUMOR

Na de kerk trok de Raad naar de 
synagoge, het decor voor de fotoshoot. 
De leden namen hun posities in aan 
een lange tafel, compleet met broodjes 
en drankjes. “Het was een prachtig 
plaatje, al zeggen we het zelf,” lacht 
Marc. “Iedereen in vol ornaat. Het 
was echt alsof we zelf even in het 
schilderij stonden.”
De ochtend werd verder opgeluisterd 

door een spontane lezing over Jacoba. 
“Zo’n onverwachte toevoeging maakt 
het altijd extra leuk,” zegt Marc. En 
natuurlijk ontbrak de gezelligheid niet: 
een broodmaaltijd en wat alcoholische 
versnaperingen zorgden voor de 
perfecte afsluiting.

TERUG NAAR HET CARNAVAL

Toen de pastoor weer netjes naar 
Heeten was gebracht, was de Raad 
van Elf klaar voor het échte werk: het 
carnavalsgedruis in. “Zo’n ochtend 
brengt ons altijd dichter bij elkaar,” 
zegt Marc. “Het is een mooie mix van 
traditie, humor en cultuur. En wat we 
dit jaar gaan doen? Dat blijft nog even 
geheim. Maar ik beloof: het wordt weer 
een ochtend om trots op te zijn.”
Met zulke tradities bewijst de Raad 
van Elf dat carnaval meer is dan 
feesten alleen. Het betreft ook 
geschiedenis, creativiteit en vooral ook 
saamhorigheid.

Feest bij de Korkies: 
al 11 Jaar Carnavalspret!
Niet alleen de Stöppelkaters vieren een 
jubileum: ook de Korkies hebben reden 
voor feest! Dit jaar vieren de Korkies 
hun 11-jarig jubileum als loopgroep in 
de Grote Sallandse Optocht. Als enige 
grote carnavalsgroep uit Raalte, die 
traditiegetrouw te voet deelneemt, hebben 
ze zich de afgelopen jaren stevig op de 
kaart gezet. Wat begon in 2012 met een 
vriendengroep van 30 enthousiastelingen, 
is uitgegroeid tot een kleurrijke groep van 
50 leden. Mannen en vrouwen werken 
samen in commissies zoals bouw, kleding, 
schmink, feest, dans en muziek om elk 
jaar opnieuw een feestelijke indruk achter 
te laten.

THEMA’S VOL CREATIVITEIT

De Korkies staan bekend om hun 
originele thema’s, en ook dit jaar 
blijven ze die traditie trouw. Elk lid 
mag zijn of haar creatieve ideeën 
inbrengen, waarna gezamenlijk wordt 
gestemd. Thema’s als Sesamstraat, Kats 

van de Kaart en De Korkies in Duckstad 
passeerden al de revue, en dit jaar 
vieren ze hun jubileum met het thema: 
‘11 jaar geleden vlogen we uit ons nest!’

DE MAGIE VAN CREATIVITEIT EN 
SAMENWERKING

Bij de Korkies begint elk project met een 
idee, dat vervolgens wordt uitgewerkt 
door de verschillende commissies. “Onze 
lasser, ‘Sportel’, is een ware magiër 
met het lassen,” vertelt een lid van de 
bouwcommissie, “De man maakt van 
elk stuk metaal een meesterwerk!”. 

Naast de technische 
kant zorgen anderen 
voor muziek, dans, 
schmink en kleding, 
waarbij iedereen binnen 
de groep een essentiële 
rol speelt. “Het succes 
van de groep zit ‘m in de 
samenwerking”, klinkt 
het bij de Korkies.

EEN WEEKEND 
VOL FEESTELIJKE 
TRADITIES

Voor de Korkies begint het 
carnavalsweekend op vrijdagavond 
met een pre-party in hun vaste keet 
bij de familie Velderman. “André, de 
eigenaar van de schuur, is onze steun 
en toeverlaat,” vertelt een van de leden. 
“Hij is eigenlijk onze manager.” Op 
zaterdag reist de groep met een bus 

naar Lemelerveld voor de optocht, 
waar ze traditiegetrouw afsluiten 
met een biertje bij Café Reimink. Na 
de optocht vieren ze de “winst” en 
feesten ze verder bij hun thuisbasis: De 
Gouverneur in Raalte.

Zondag is het hoogtepunt: de Grote 
Sallandse Optocht in Raalte. geweldig 
georganiseerd door de Stöppelkaters. 
“Elk jaar weer geweldig georganiseerd 
door de Stöppelkaters – waarvoor 
we hen hartelijk bedanken!” aldus 
de Korkies. Én…als het aan de echte 
carnavalsfanaten ligt, wordt het feest op 
maandag voortgezet met de dweiltocht 
door het centrum van Raalte, die eindigt 
bij Zwakenberg voor een gezellige borrel.

UITNODIGING VOOR DE KIJKDAG

Iedereen is van harte welkom op zondag 
23 februari a.s. vanaf 14:00 uur aan 
Steege 5a om alvast de spectaculaire 
wagen en kleding van de Korkies te 
bewonderen.

Met hun jubileumjaar in het 
vooruitzicht beloven de Korkies er ook 
dit carnaval weer een onvergetelijke 
show van te maken. “Samen maken 
we carnaval in Raalte tot een waar
spektakel!” klinkt het unaniem. Tot 
ziens op De Kijkdag van de Korkies 
aan Steege 5a of tijdens de optocht!
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prins ryan 1
DE BLAUWE CAPE, STEEK, 

VEREN EN SCEPTER ZIJN VOOR  

RYAN VAN DEN BELD 
PRINS DER STÖPPELDUCKS 

2024-2025

Wie ben je?
Prins Ryan de I

Wat is het mooiste aan Prins 
zijn?
Het leek me leuk om weer 
carnaval te vieren als een 
èchte Stöppelkater. Ook ben 
ik trots om prins te zijn van 
deze mooie groep. 

Wat wil je de carnavalsvierder in 
Stöppelburcht meegeven?
In het jubileumjaar, 77 jaar, staan 
wij samen met de Firecats en de 
Ducks trots naast elkaar!

Wat is je favoriete 
carnavalshit?
Sex met die kale 
van DJ Jerome.

Waar kijk je het meest naar uit 
tijdens carnaval?
De Stöppelducks hebben even 
op een laag pitje gestaan. Ik kijk 
er naar uit om deze weer op te 
bouwen samen met de Raad van 
Elf.

Hoe ben je bij de 
Stöppelkaters terecht 
gekomen?
Ik ben vroeger 
opgegeven bij de Krielen. 
Vanuit daar ben ik 
doorgestroomd naar de 
Stöppelducks.

Wat zijn je hobby’s? 
En welke sport doe je?
Mijn hobby is keepen. Dit doe ik bij 
Rohda 16-2, in Raalte!

Hoe oud ben je en naar 
welke school ga je?
Ik ben 15 jaar en ga naar 
‘Van der Capellen’ in 
Zwolle.

Hoe ziet je gezin eruit? Heb je 
broers of zussen?
Mijn gezin bestaat uit mijn 
ouders, mijn kleine zusje en 
mijzelf.

Wij, Prins Ryan de Eerste,

Heerser der Overstigt aan de Oosterveen
Graaf op het ‘van der Capellen’ in Zwolle

Beschermheer van het doel van Rohda JO16-2
Baron der Bordspellen

 
In het prachtige Stöppelburcht benoemd tot Prins der Stöppelducks 2023-2024 proclameren wij:

Tussen 12 en 16 jaar ben je geen kip of kat, maar Stöppelduckie; maak je borst maar nat!
Velen hadden het niet verwacht, maar de Stöppelducks vieren weer carnaval op volle kracht!
Nadat Fabian 3 jaar heeft gezeurd,
Is het dan éindelijk mijn beurt.
Met de Stöppelducks en Firecats gaan wij ertegenaan,want jong geleerd is oud gedaan.
De schoolboeken gaan overboord,
tijdens carnaval wordt er niet overhoord!
Nu een weekje geen voetbal, want wij vieren carnaval.Al jaren bij de Krielen en de Stöppelducks gezeten,er wordt nu volop carnaval gevierd en iedereen zal het weten!
Tijdens carnaval zie je ons sjouwen, om een gezellig feestje te bouwen.
Na 77 jaar, is carnaval voor ons nog steeds niet klaarMet het carnaval buiten op de Plas,zijn de Stöppelducks in hun sas!
Post een foto en geef ons een tag, want niets is ons te gek.

Daarom regeren wij onder het motto:

De Stöppelkaters bestaan 77 jaar,
en de Stöppelducks en Firecats staan weer 
trots naast elkaar!

I. 

II. 

III. 

IV.

V. 

VI.
VII.

VIII.

IX.
X.

XI.
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Dé carnavalsfamilie van Stöppelburcht
t e r u g  i n  d e  t i j d

De Poppes uit Raalte: wie kent ze niet? 
Moeder To, zoons Herman en Ben en 
dochters Erna en Emily. Waarschijnlijk 
heeft iedereen in Raalte op de één of 
andere manier wel een linkje met één 
van deze bekende Raaltenaren én 
fervent carnavalsvierders! 

Het begon allemaal in de jaren 
’50. To (bijnaam Toja en inmiddels 
bijna 93 jaar) en wijlen haar man 
Jo (bijnaam Pajo) leerden elkaar 
kennen. Ze waren verliefd, later 
verloofd en in 1957 stapten ze in het 
huwelijksbootje. Zoals dat vroeger 
vaker ging trok het pas getrouwde 
stel in bij de moeder van Jo. Het 
ouderlijk huis was boven café Poppe. 
Ze kregen er een kamer tot hun 
beschikking en snel daarna werden 
de kinderen geboren. Herman als 
eerste, daarna Ben, gevolgd door Erna 
en als laatste benjamin Emily. 

Het leven boven een drukbezocht 
café maakte de kinderen al vroeg 
wijs. Misschien wel een beetje té. 
Van de schunnige moppen die in 
de kroeg werden getapt konden 
de kinderen boven stiekem 
meegenieten. De trap lag vaak 
van beneden tot boven bezaaid 
met jassen. De kinderen maakten 
daar regelmatig gebruik van door 
recalcitrant op de jassen van de trap 
af te glijden. En… toen het op een 
dag wel héél gezellig was in de kroeg, 
snuffelde een ‘ontsnapte’ cafégast 
boven in de kledingkast van oma 
Poppe en kwam in één van haar 
korsetten weer naar beneden!

Van privacy was weinig sprake. Ze 
leefden met z’n allen dicht op elkaar 
en hadden altijd (café)gasten in huis. 
De wc, de zitkamer en de keuken 
waren beneden en deze ruimtes 
moesten gedeeld worden met de 
gasten. Het caféleven is hen dus 
letterlijk met de paplepel ingegoten. 
En hoewel het niet altijd even leuk 

was voor de kinderen, koesteren ze met 
name warme herinneringen aan hun 
jeugd. Zo was er bijvoorbeeld altijd 
muziek. Muziek op cassettebandjes van 
Frits Willemsen en Jopie Boertie of van 
het legendarische trio ‘Wim Paalman’ 
tijdens Stöppelhaene. Ook werd er veel 
gedanst. Het liefst bovenop de stamtafel. 
Om te voorkomen dat de tafel kapot zou 
gaan hebben ze er “een bult ijzerwerk” 
onder gemonteerd en daardoor is ´ie niet 
meer te tillen. De tafel staat vandaag de 
dag nog steeds in café De Zuiderbuur 
(voormalig café Poppe). Overigens was 
niet alleen het café, maar waren ook 
de ‘Ballen van To’ een begrip in Raalte. 
Niemand kon de smaak van deze 
overheerlijke gehaktballen evenaren. 

Vader en moeder Poppe werkten hard. 
Als vader om 3.00 uur eindelijk de 
laatste gast had uitgezwaaid en naar 
bed kon, stond moeder om 7.00 uur 

de kroeg alweer schoon 
te maken. Zodra de 
kinderen oud genoeg 
waren hielpen ze mee. Ze 
gingen niet op vakantie 
en namen maar één dag 
per jaar vrij. Naast het 
runnen van het café, zat 
vader Jo ook nog eens bij 
de vrijwillige brandweer. 
De kroeg fungeerde als 
meldcentrale voor de 
brandweer en andere 
hulpdiensten. Ze waren 
24/7 bereikbaar. Zo was 
de familie altijd als eerste 
op de hoogte van het 
reilen en zeilen in Raalte.

De kinderen kwamen al jong in 
aanraking met dé Raalter feesten: 
Stöppelhaene en carnaval. Ribs & Blues 
bestond in die tijd nog niet. In de jaren 
‘60 werd carnaval gevierd in ‘de schuur’ 
van café Poppe: een bijgebouw naast het 
café. Vooral de ‘Karamijo’ (Katholieke 
Raalter Middenstands Jongeren) vierden 
er feest. De versiering van de schuur 
kunnen de Poppes zich allemaal nog 
goed voor de geest halen: slingers van 
blauw, rood en zilver uit gestanste 
doppen van melkflessen sierden het 
decor in combinatie met takken groen. 
In de jaren ‘70 werd het carnaval steeds 
grootser. Met name de zittingsavonden 
werden goed bezocht. Het hele dorp liep 
daarvoor uit. 

Ook tijdens deze feesten hielpen de 
kinderen in het café. Erna was de eerste 
van het stel die het slim bekeken had. 
In 1978 ging ze bij de Dansmarietjes 
van de Stöppelkaters. Zo had ze een 
goed excuus om eens niet in de kroeg 
te hoeven werken tijdens carnaval. Een 
paar jaar later, in 1981, volgden Emily 

en later Ben het voorbeeld 
van zus Erna. Emily begon 
bij de Dansmarietjes van de 
Krielen en Ben sloot zich 
aan bij de Raad van Elf. Hier 
baalde Emily stevig van, 
want nu kon ze niet meer 
stiekem sigaretjes roken. 
Herman werd ook gevraagd 
voor de Raad van Elf, 
maar hij heeft vriendelijk 
bedankt. In plaats daarvan 
vond hij zijn plek binnen de 
vereniging als Hoffotograaf 
en was zo toch betrokken 
bij alle activiteiten. 

Nadat Jo in 2002 op 76-jarige leeftijd 
overleed, heeft To nog ruim 12 jaar 
lang elk jaar het ziekenbezoek, dat 
plaatsvindt vlak voor carnaval, vanuit 
de vereniging ontvangen. Dit is iets waar 
ze met warme gevoelens op terugkijkt. 

Op wisselende manieren bleef de 
betrokkenheid van de familie bij 
carnaval in de loop der jaren een 
constante factor: van het kindercarnaval 
presenteren als clown, tot pakken 
naaien. Van het klaarmaken van 
ribbetjes voor de Raad van Elf tot 
optreden met groepen ‘Smiet oe wief 
weg’ en ‘De Jacoba’s’. Van tappen in de 
stampvolle kroeg waar de gasten als 
haring in een tonnetje opeen gepakt 
stonden tot vrolijk met de andere SOS 
(Sociëteit Oud Stöppelkaters, ook wel de 
Stichting Opvang Stöppelkaters, aldus 
Ben) leden door het dorp slierten. 

Inmiddels hebben ze zelf hun 
wildste haren verloren, maar het 
carnavalsvirus heeft zich ongenadig 
verspreid naar hun (klein)kinderen en 

(achter)kleinkinderen. Carnaval 
zal altijd een speciale plaats 
hebben en houden in de harten 
van de Poppes!

Tot slot benadrukken ze 
unaniem: het mooie van de 
Stöppelkaters is dat het een 
vereniging is voor iedereen. 
Of je er nu al bij bent vanaf je 
kindertijd, omdat iemand uit je 
familie lid is of je nieuw bent 
in Raalte en van een mooi feest 
houdt: iedereen is welkom!
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Reusachtige Jubelprins 
Paul Wittenhorst

carnaval steeds actiever meevierde. Hij 
leerde meer en meer mensen kennen en 
rolde zo op die manier de vereniging in. 

Paul is Stöppelkater in hart en nieren. 
Maar liefst negen jaar zat hij in het 
bestuur waarvan zes jaar als voorzitter. 
Daarnaast is hij betiteld als ‘erelid der 
Stöppelkaters’. Paul is onder andere 
actief geweest binnen de optocht 
commissie, de technische commissie en 
heeft meegeholpen met het opmaken 
en opvullen van de Zotteklap; niets was 
hem te gek. 

Ooit wilde hij een keer Prins worden 
bij zijn geliefde vereniging, maar dan 
wel voor zijn 50ste. “Een Prins moet 
tussen de 30 en de 50 jaar zijn”, aldus 
Paul. En… dat is hem gelukt! Op zijn 
48ste. Zijn naam gonsde al een tijdje 
rond voordat Paul door Roy Schulten, 
de toenmalige voorzitter, werd gevraagd 
om in 2014 Jubileumprins van het 66ste 
jubileumjaar te worden. Hij hoefde er 
niet lang over na te denken. Natúúrlijk 
werd hij de Jubileumprins! Dit tot grote 
verrassing van zijn drie dochters, voor 
wie hij en Elles dit bijzondere geheim 
tot op de avond van de bekendmaking 
verborgen wisten te houden.  

Ronald Nijboer had destijds de functie 
van Ceremoniemeester en omdat het 
een overgangsjaar was voor Bjørn 
Roescher en Philip Oldenbeuving, werd 
Paul vergezeld door niet één, maar 
door maar liefst twee Presidenten. Een 
gouden kwartet! 

Het was een prachtig jubileumjaar met 
een scala aan speciale activiteiten zoals 
een loterij, de Route 66 (een optocht van 
fietsen, brommers en ander soortige 
voertuigen die vertrok vanaf de loods 
van de Stöppelkaters tot aan ‘de Leeren 

Op een druilerige maandagavond 
ontmoeten we Paul en zijn vrouw Elles 
in hun huis op het industrieterrein te 
Raalte. In de Zotteklap van het jaar 
waarin hij Jubileumprins was, werd hij 
omschreven als ‘Reusachtige Jubelprins’. 
Een omschrijving die hem nog steeds goed 
past. Hij is inmiddels dan wel 11 jaar 
ouder, maar zeker niet kleiner!

Met een doos vol herinneringen 
op tafel worden we ontvangen met 
koffie en bitterkoekjes. Al snel worden 
ook de tablet en de laptop erbij gepakt. 
Alle foto’s, filmpjes en artikelen zijn 
overzichtelijk gearchiveerd in mapjes. 
Hierdoor komt het verleden al snel tot 
leven en komen er vele mooie verhalen 
naar boven.

Paul was al lange tijd lid van de 
Stöppelkaters voordat hij Prins werd. 
Met zijn Achterhoekse 
roots kwam hij op zijn 
14de voor het eerst 
in aanraking met de 
vereniging. Hij werkte 
destijds bij ‘De Leeren 
Lampe’. Van alleen maar 
hard werken tijdens 
carnaval was al snel 
geen sprake meer. 

De feestavonden waren 
zó gezellig dat Paul 

1 1  J A A R  G E L E D E N ..

Lampe’), een jubileumreceptie en een 
jubileumavond. 

Vooral het Gein Gala Bal, de 
prinsenreceptie en zijn versierde huis 
staan Paul nog levendig bij. 
Tijdens het Gein Gala Bal hebben zijn 
dochters, die toen 14, 16 en 18 jaar 
waren, het nummer ´Dochters` van 
Marco Borsato gebruikt om een mooie 
fotocompilatie in de vorm van een 
filmpje aan het publiek te tonen. Een 
memorabel moment vol emotie. 

De Prinsenreceptie heeft Paul groots 
aangepakt. Dit resulteerde in een 
zeer geslaagd feest, dat niet snel 
vergeten zal worden door 
degenen die erbij waren. Paul 
toverde de bedrijfshal van 
‘The Powershop’ namelijk om 
tot feesthal pur sang. In de 
‘feesthal’ was een grote bar, 
hingen tientallen banners en 
artiesten Ronnie Ruysdael, 
DJ Lars en band ‘Tolle Leute’ 
traden op. Dit alles uiteraard 
in combinatie met de meest 
betoverende feestverlichting 
én onder het genot van 
voldoende eten en drinken. 
Het kon niet op!

Zijn rijkelijk versierde huis 
heeft eveneens indruk gemaakt 
op het gezin: banners aan 
speciaal opgebouwde en 
enorm hoge steigers, de luiken 
van het huis versierd in de 
carnavalskleuren, honderden 
vlaggetjes langs de sloot; het 
kon niet missen dat er een 
Hoogheid woonde op het 
industrieterrein van Raalte. 

Hij is er heel bescheiden over, 
maar een grote verdienste van onze 
‘Reusachtige Jubelprins’ is dat hij in 
zijn jaar als Prins de banden met onze 
vrienden van de Zwabberaars flink 
heeft aangehaald. Sindsdien is het heel 
gebruikelijk dat de twee verenigingen 
elkaar veelvuldig treffen tijdens de 
carnavalsdagen en er samen één groot 
feest van maken. 

Na zijn jaar als Prins heeft Paul 
een stapje teruggedaan binnen de 
vereniging. Stöppelhaene, waar hij ook 
jarenlang bestuurslid is geweest én 
Ribs & Blues, waar hij actief vrijwilliger 
was, slokten al zijn tijd en aandacht 
op. Inmiddels ligt de focus op een heel 
andere belangrijke zaak, namelijk het 
grootouderschap. Paul en Elles zijn 

trotse opa en oma van een kleinzoon, op 
wie ze wekelijks passen. 

Het was voor Paul een enorme eer om 
Prins te zijn. En al helemaal in een 
jubileumjaar! “Je bent hét gezicht, hét 
boegbeeld van de vereniging én van 
het carnaval.”, aldus Paul.  “Woordjes 
spreken, op ziekenbezoek gaan, alle 
mensen aandacht geven, dat was een 
bijzonder dankbare taak.”  
Al met al was het een heel speciale 
ervaring. Een ervaring voor het leven! 
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