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V o o r w o o r d

We staan weer aan de vooravond van een 
nieuw carnavalsseizoen en dit jaar gaan 
we het eens helemaal anders doen!

Gekscherend wordt er altijd gezegd dat 
men geen echt carnaval viert boven de 
rivieren, maar volgens mij bewijzen wij 
samen met alle andere verenigingen 
uit de gemeente Raalte al jarenlang 
het tegendeel! Dweilorkesten vullen de 
straten met muziek, gevolgd door lange 
polonaises die gelopen worden door 
jong en oud, zalen knappen uit hun 
voegen met uitgedoste carnavalisten in 
de meest creatieve outfits en natuurlijk 
zijn er de grote optochten voor jong 
tot oud en van kleine tot supergrote 
wagens. Kortom: het carnaval boven 

Op zaterdag 10 en zondag 11 februari is 
het weer een groot feest in de straten van 
Stöppelburcht. Op beide dagen kunnen de 
doorgaans duizenden toeschouwers weer 
genieten van een bonte stoet spectaculaire 
carnavalswagens, loopgroepen en 
eenlingen.

Op zaterdag 10 februari start onder 
leiding van Prins Siem I der Krielen om 
14.00 uur de Kinderoptocht vanaf de 
Grote Markt/de Plas. Alle kinderen van 
0 tot 14 jaar zijn van harte welkom. 
Inschrijving vanaf 13.30 uur op de Grote 
Markt/de Plas, waar ook de start is. De 
route vervolgt richting de Grotestraat - 
Nieuwe Markt - Brugstraat - Kortestraat 
- Marktstraat - Kerkstraat / Varkensmarkt 
- Stationsstraat - Blekstraat - Kruisstraat 
- Kerkstraat - Herenstraat - einde bij 
Grote Markt / de Plas. Na een mooie 
ronde rond het centrum vindt de 

de rivieren staat als een huis! En wordt 
door heel veel liefhebbers met volle 
overgave gevierd. Gelukkig maar, want 
de Stöppelkaters zijn nog lang niet klaar 
met het organiseren en vieren van dit 
prachtige feest.

Er is echter wel iets wat wij hier 
(nog) niet deden, maar daar gaan we 
vanaf dit seizoen dus verandering 
in brengen: dit jaar trekken we er 
namelijk met z’n allen op uit! Gehuld 
in warme carnavaleske kleding 
gaan we buiten carnaval vieren, net 
zoals ze dat beneden de rivieren 
altijd doen. Op de Plas komt een 
carnavaleske tent, die gevuld wordt met 
fanatieke carnavalisten en de nodige 

Stöppelkaters, Stöppelpoezen, 
en alle andere carnavalisten

carnavalsmuziek. Het carnaval in Raalte 
is toe aan vernieuwing, en wat is er 
nou beter dan het carnaval naar buiten 
brengen zodat we iedereen mee kunnen 
laten genieten van het 
mooiste feest van het jaar?! 

Het programma staat op 
het moment van schrijven 
nog in de steigers, dus houd 
onze socials goed in de 
gaten voor verdere details. 
Hopelijk zie ik iedereen in 
de Raalter horeca of op de 
Plas om het carnaval te 
vieren, zoals wij dat alleen 
boven de rivieren kunnen!

Met carnavaleske groet,

Esmee Oostendorp
Voorzitter C.V. de Stöppelkaters

De Kinderoptocht en de Grote 
Sallandse Carnavalsoptocht:
al jarenlang een van de hoogtepunten van het carnaval in Stöppelburcht

prijsuitreiking ook in het Raalter 
centrum plaats. Als de winnaars bekend 
zijn, maken we er samen nog een groot 
feest van! 

Op zondag 11 februari loopt Raalte 
weer vol met carnavalliefhebbers 
uit de wijde omgeving, voor de Grote 
Sallandse Carnavalsoptocht. Ook dit 
jaar loopt de route net even anders 
dan we gewend zijn: Almelosestraat - 
Kanaalstraat Oostzijde - Botermakerstraat 
- Schapenstraat - Schoolstraat - 
Varkensmarkt - Kerkstraat - Koestraat 
- Munstersestraat - Westdorplaan 
- Brugstraat - Bij Lampe. Voor de 
oplettende lezer: de optocht gaat niet 
door het Raalter centrum. Benieuwd wie 
de winnaars zijn en zin in een feestje? 
Kom dan na de optocht naar de Grote 
Markt/de Plas voor de prijsuitreiking!

De optocht is niet mogelijk zonder 
financiële steun van de toeschouwers. 
Daarom kun je jouw bijdrage doen 
tijdens de optocht: contant, per pin of 
via de QR-code. Alvast enorm bedankt! 
Zo kunnen we nog jaren van alle 
prachtige creaties blijven genieten. 

DE GROTE SALLANDSE CARNAVALSOPTOCHT 
ZONDAG 11 FEBRUARI 13.00 UUR  

START IN DE ALMELOSESTRAAT 

KINDEROPTOCHT 
ZATERDAG 10 FEBRUARI 14.00 UUR  

START VANAF DE GROTE MARKT / DE PLAS
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DE RODE MANTEL, STEEK, 
VEREN EN SCEPTER ZIJN VOOR  

CYRIL MENTINK 
PRINS CARNAVAL 2023-2024

Het is de zoveelste druilerige 
decemberavond op rij, als ik bij onze 
nieuwe Prins aanbel. Het mag buiten 
dan heel onplezierig zijn, binnen voelt 
het warm. En dat komt niet in de laatste 
plaats door de hartelijkheid waarmee 
Prins Cyril en zijn vrouw Inge mij 
ontvangen. Ik ken ze nauwelijks maar 
voel me direct op m’n gemak. 

Terwijl Inge nog even boven is – het is voor 
de jongste zoon bedtijd –, raak ik direct al 
in een geanimeerd gesprek met Cyril over 
z’n werk. Het is een makkelijke prater, onze 
nieuwe Prins, dat is een ding wat zeker is. Al 
snel sluit Inge zich bij ons aan en maken we 
tijd voor een uitgebreide kennismaking. 

WIE IS PRINS CYRIL?

Cyril is 41 jaar jong, opgegroeid in 
Diepenveen, al bijna 20 jaar samen 
met Inge van Gameren en sinds 
2007 woonachtig in Raalte. Inge is 
praktijkmanager bij huisartsenpraktijk 
Het Raan. Samen hebben ze twee zoons: 
Tygo van 11 en Boaz van net 4. De 
jongens gaan beiden naar de Linderte. 
Saillant detail: Tygo zit op dezelfde 
school als Prins der Krielen Siem I, 
met wie hij ook nog eens in hetzelfde 
voetbalteam zit. Op de Linderte zijn 
ze dan ook zo trots als een pauw: ze 
hebben een heuse Prins én de zoon 
van een Prins op hun school! Terug 
naar Cyril. Je zou bijna denken dat de 
prinsen erop worden geselecteerd: net 
zoals bij oud-Prins Charl I is barbecueën 
een grote hobby van Cyril. Verder is hij 
actief in het Raalter (verenigings)leven: 
hij is jeugdleider geweest bij Rohda en 
nu vooral nog een actieve ouder, zit in 
het bestuur van de Raalter Uitdaging, 
in het bestuur en de regiegroep van 
Raalte 900 en is lid van de Ronde Tafel 
151 Zuid-Salland. Beroepsmatig is hij 
bedrijfskundig adviseur en partner bij 
SmitDeVries. Hij typeert zichzelf als 
‘bedrijvendokter’, wat zoveel wil zeggen 
als dat hij in brede zin problemen 
binnen bedrijven oplost. Inge typeert 
Cyril als een echte verbinder. Waarmee 
ze een mooi bruggetje slaat naar het 
carnaval: voor een Prins Carnaval is het 
kunnen verbinden namelijk een heel 
waardevolle eigenschap. 

VAN KWAKENDE KIKKER VIA VARKEN 
NAAR PRINS

Ik wil natuurlijk alles weten over 
Cyrils carnavalsachtergrond. Cyril: 
‘In Diepenveen was er destijds één 
carnavalsvereniging: de Kwakende 
Kikkers. Ze hadden echter nooit een 

prins. Wel reed er elk carnaval een 
wagen door het dorp en ook al was 
het maar één wagen, het was wel 
een spektakel. Foekepotten werd 
in Diepenveen ook heel groots 
aangepakt.’ Helaas moest de kleine 
Cyril destijds braaf wachten tot 
Aswoensdag voorbij was, want het 
snoep ging onherroepelijk achter 
slot en grendel in het rechtschapen 
katholieke gezin waarin hij 
opgroeide. Hij heeft er niet onder 
geleden, want carnaval is hij 
uitbundig blijven vieren. Ook al 
was het wel anders dan in Raalte. 
‘Eigenlijk gingen we altijd naar 
Deventer, maar een kleine 20 jaar 

geleden bedachten we om Raalte 
maar ‘ns een keer met een bezoekje te 
vereren met onze vriendengroep. Nou, 
dat heb ik geweten: ik kwam daar nl. bij 
Lampe Inge tegen. Ik was verkleed als 
varken en Inge droeg een boerenkiel, het 
was beslist voorbestemd’, lacht Cyril. Hij 
heeft duidelijk promotie gemaakt: van 
kikker via varken naar een heuse Prins. 

TROTSE PRINS DER STÖPPELKATERS

Toen Cyril afgelopen voorjaar benaderd 
werd door het bestuur, was het eerste 
wat in hem opkwam: ‘Wat gaaf! Maar 
kan ik dit wel maken ten opzichte van 
mijn gezin, ik ben al zoveel van huis!’ 
En dat was ook zijn vrij impulsieve 
antwoord richting het bestuur. Toen 
hij dit aan Inge vertelde, verklaarde 
ze hem voor gek. Inge kan zich het 
moment nog haarscherp voor de geest 
halen: ‘Ik was boven aan het behangen, 
toen Cyril – lichtelijk in shock –  kwam 
vertellen dat hij gevraagd was als Prins 
der Stöppelkaters, om er in één adem 
aan toe te voegen dat hij in de schok van 
het moment nee had gezegd. Ik dacht 
echt: “Hoe kun je zoiets nu weigeren?!” 
Natuurlijk was het heel lief dat hij 
rekening hield met ons gezin, maar 
ik heb ‘m gelukkig heel snel kunnen 
overtuigen dat hij dit aanbod met beide 
handen moest aangrijpen.’ En daar was 
Cyril het direct mee eens: 
‘Ik vind het een grote eer 
dat ik ben gevraagd. Het 
lijkt me super om tijdens 
carnaval als boegbeeld 
te fungeren, ik draag de 
titel met trots en ga er 
met volle teugen van 
genieten.’ Trots, dat is ook 
zijn oudste zoon Tygo (de 
jongste beseft het nog 
niet zo) en zijn familie. 
‘Tygo doet met school 
ook mee aan de optocht. 
Andere jaren krijg ik 
daar van alles van mee, 
maar nu zwijgt hij in alle 
toonaarden’, lacht Cyril. 

TOT NOG TOE

De Prins is al lekker bezig met 
allerlei activiteiten. Inmiddels is het 
Prinsenuitje achter de rug. ‘Dat was echt 
reuzegezellig’, aldus Cyril. ‘En natuurlijk 
hebben we de verkiezing van de Prins 
der Krielen gehad. Geweldig om te zien 

wat de maar liefst vijf kandidaten uit de 
kast haalden om de titel te veroveren. 
Met een van hen had ik zó te doen, hij 
was enorm teleurgesteld en verdrietig 
dat hij niet had gewonnen. Ik heb ‘m 
daarop verteld dat hij absoluut geen 
verliezer is, omdat hij samen met de 
drie andere kandidaten die 

niet hebben gewonnen 
adjudant mag zijn van de 
Prins der Krielen’, vertelt 
Cyril enigszins besmuikt. 
‘Officieel is er natuurlijk 
maar één adjudant, maar 
ik heb al wel begrepen 
van het Hof dat ze 
oogluikend toestaan dat 
het er dit jaar vier zijn.’ 
Daar kwam dus duidelijk 
even de verbinder om de 
hoek kijken. Inmiddels 
heeft de nieuwbakken 
Prins alle dansgroepen 
getrakteerd vanwege 
hun overwinningen 

tijdens de Intrada en 
binnenkort gaat hij ook de mannen 
van de TC en de wagenbouw verblijden 
met een ‘vette hap’. Om na afloop 
natuurlijk gezellig een biertje met ze 
mee te drinken. Verder vertelt Cyril, 
nog steeds onder de indruk, over het 
bezoek aan wagenbouwvereniging 
Brasil in Lemelerveld. ‘Tsjonge, wat was 
dat indrukwekkend. Ze beginnen daar 

Prins cyril I
gaat de verbinding aan

in augustus al met bouwen, het is zó 
enorm groots opgezet. En ze betrekken 
de jonkies er vanaf een jaar of 14 ook al 
bij. Wat een gemeenschapszin, prachtig 
om te zien.’

VOORUITBLIK

Als ik Cyril vraag waar hij het meest 
naar uitkijkt, zegt hij zonder aarzelen: 
‘De Fruitmandentoer en het carnaval 
bij ZoZijn en Swaenewoerd, dat lijkt 
me echt geweldig. Heel gaaf om van 
betekenis te kunnen zijn voor ouderen, 
gehandicapten en zieken tijdens 
carnaval.’ Om eraan toe te voegen dat 
hij verwacht dat ook de optocht een 
hoogtepunt wordt. 

VIER HET LEVEN

Tot slot komt het gesprek op zijn 
kameraad Eddy. Cyril vertelt, zichtbaar 
aangedaan: ‘Eddy is ons afgelopen 
najaar onverwachts ontvallen. Tijdens 
het dorpsfeest in Diepenveen werd 
hij onwel en is hij dezelfde dag nog 
overleden. Echt niet te bevatten. Mijn 
eerste reactie was: moet ik nu nog wel 
Prins worden? Maar al snel bedacht 
ik: dit had Eddy geweldig gevonden. 
Bovendien bevestigt dit eens te meer de 
o zo ware clichés: carpe diem, vier het 
leven.’   

Wij Cyril de Eerste
 

Heerser van Twickel tot Vrieswijk
Graaf van Goedbedoeld Advies

Beschermheer van 900 Jaar Raalter Geschiedenis
Ridder in de Orde der Tafelaars
Baron van Bavette tot Procureur

Bij de gratie van de Stöppelkaters en deszelfs wijze Raad van Elf
Doen weten en proclameren dat:

En wij derhalve regeren onder het motto:
Carnaval voegt ook voor jou onmeunig veel 

waarde toe!
Gegeven te Stöppelburcht, 11 november 2023

Dit jaar carnaval van iedereen en ‘veur mekare’ is.
Carnaval, gelijk mij, ook andere jongemannen in staat stelt die mooie vrouw te krijgen die normaal onbereikbaar is.
De Hofdames en de Raad van Elf erop toezien dat carnaval 2024 de boeken in zal gaan als het grootste feest in de geschiedenis van 901 jaar Raalte.
Onze ondernemers niet vragen óf maar hoe vroeg zij al present kunnen zijn op de maandagmiddag met carnaval.
De polonaise in Stöppelburcht dusdanig veel positieve trillingen voortbrengt, dat onze politici in Den Haag hun plannen opgeschud zien worden tot simpel en krachtig met voor de verandering haalbare resultaten.
De mooie verenigingen die ons dorp rijk is massaal een gooi doen naar de ‘Verenigingsprijs’ tijdens de Grote Sallandse Optocht.
Alle kinderen op hun scholen en in ons dorp een fantastisch carnaval vieren, opdat het carnavalsvirus onder hen waarlijk en chronisch rond zal gaan.
Ons nieuwe dorpsplein gedurende het carnaval overdag en bij nacht en ontij gevuld is met luidkeels feestvierende carnavalisten.
In alle horeca het carnavalsmenu bestaat uit gebarbecuede gerechten mét een eigen Stöppelburcht-Speciaalbier.
De chauffeurs der praalwagens hun racebrevet halen, opdat ze als echte coureurs toch nog over de markt kunnen.
Heel Raalte eindelijk begrijpt dat carnaval het mooiste volksfeest is dat er bestaat.

I. 
II. 

III. 

IV.

V. 

VI.

VII. 

VIII. 

IX.
 
X.

XI.

Prins Carnaval 2023 – 2024
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‘S NACHTS NA TWEEËN
DAN GAAN WE MET Z’N ALLEN NAAR BENEEËN
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Van eerste prijs tot nieuwe uitdagingen: 
de Sfeermoakers in actie!
Rondje langs de velden: 

Carnaval is voor de Sfeermoakers uit 
de Boskamp net zo vanzelfsprekend als 
ademen. Ze zijn ermee opgegroeid en 
maken er jaarlijks zowel tijdens als na 
de optocht een feest van. Maar dit jaar? 
Laten we zeggen dat het een beetje anders 
kan lopen. We spraken Sander Pelgröm, 
een van de Sfeermoakers, over hun 
creativiteit, de eerste prijs en wat ze gaan 
doen dit carnavalsseizoen.

Vorig jaar gingen de Sfeermoakers 
ervandoor met de eerste prijs in de 
categorie Junioren Wagens tijdens de 
Grote Sallandse Optocht. Maar wie is 
deze groep jongeren uit de Boskamp? 
Hierover spraken we één van de 
wagenbouwers uit de groep, Sander 
Pelgröm. 

‘Carnaval is ons met de paplepel 
ingegoten. Op de basisschool bouwden 
onze ouders de wagens en wij liepen dan 
mee tijdens de optocht. Dus meedoen 
aan de optocht is voor ons niet vreemd. 
Vandaar dat we met een vriendengroep 
van de Sint Aloysiusschool besloten om 
zelf ook eens een wagen te bouwen’, 
vertelt Sander.

‘Vanaf oktober gaan we dan bij elkaar 
zitten om een goed thema te verzinnen, 
waarover we stemmen. Zo was dat vorig 
jaar: “We komen uit het heelal, want 
daarboven is geen carnaval.” En vanaf 
dat moment gaan we bouwen.’

De maanden tot aan het carnaval is 
het wekelijks samenkomen om aan de 
wagen te bouwen. De eerste hobbyisten 
maken het framewerk en op het 
moment dat het papier plakken begint, 
draagt iedereen zijn steentje bij. En 
tegenwoordig kunnen ze rekenen op 
de hulp van alle 31 groepsleden. ‘Wat 
is begonnen met een vriendengroep 
van de basisschool, is tegenwoordig 
een samengestelde groep van overal 
vandaan. Zo zijn we samengegaan 
met een andere groep, de Knollebollen 
genaamd, en zijn er kennissen uit 
het buitengebied bij ons aangesloten. 
Nu komen we graag wekelijks samen 

om aan de wagen te 
bouwen, maar eigenlijk vooral om 
gezellig samen te zijn.’

In een wagen gaat veel werk zitten, 
vandaar dat ze extreem blij waren toen 
ze ervandoor gingen met een eerste 
prijs in de categorie Junioren Wagens 
tijdens de Grote Sallandse Optocht  ‘En 
dat hebben ze geweten in de residentie 
van de Stöppelkaters. We hebben daar 
namelijk nog heel lang staan zingen. De 
hele zaal moest weten dat wij de prijs 
meenamen naar de Boskamp’, vertelt 
Sander over de winst. 

De Grote Sallandse Optocht is niet 
de enige optocht waaraan de groep 
meedoet. ‘Natuurlijk ook aan de 
optocht van de Boskamp. Het is een 
thuiswedstrijd, dus naar deze optocht 
kijken we allemaal het meest uit. 
Daarnaast doen we mee in Olst en 
gaan we altijd kijken bij de verlichte 
optocht in Lemelerveld. Aan die laatste 
zouden we graag een keer mee willen 
doen, dat lijkt ons echt top.’ 

Maar dit jaar is het voor de 
Sfeermoakers nog maar de vraag of 
ze überhaupt aan een optocht mee 
gaan doen. ‘De boer bij wie we normaal 
gesproken in de schuur onze wagen 
bouwen, had dit jaar zelf de extra 
ruimte nodig. Hierdoor zitten we 
zonder ruimte om aan onze wagen 
te werken. Daarnaast leeft het dit 
jaar minder in de groep. Er zijn er een 
aantal gaan studeren, waaronder ikzelf, 
en dat zorgt er toch voor dat we minder 
tijd hebben. Maar als we dit jaar wel 
iets gaan doen, dan pakken we het in 
ieder geval wat kleiner aan. In plaats 
van een hele wagen, beplakken we 
dan alleen de trekker. Dan kunnen we 
alsnog gezellig samenzijn én meedoen 
met de optocht.’ 

Benieuwd of de Sfeermoakers een 
wagen hebben gemaakt dit jaar? 
Ontdek het tijdens de Grote Sallandse 
Optocht op zondag 11 februari vanaf 
13.00 in het centrum van Raalte.
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Waar zou de Prins zijn 
zonder de Hofdames?!

Heb jij al eens in onze Stöppel Shop gekeken? Hier kan 
je mieterse merch vinden. Ben je een echte Stöppelkater 
en wil je laten zien dat je een carnavalsfan bent? Of wil 
je doen alsof? Ga dan nu naar de shop en bestel je eigen 
Stöppelkatersspullen.

Stöppelkaterssjaal
De enige echte exclusieve Stöppelkaterssjaal. Februari 
is een koude maand, waarin een sjaal bij de standaard 
outfit hoort. Zeker als je de hele dag buiten loopt, 
van kroeg naar kroeg. Vandaar dat we deze nieuwe 
exclusieve Stöppelkaterssjaal hebben laten maken. De 
roodwitte variant is een nieuwe uitvoering van de alom 
bekende witte sjaal. Meer kleur, dus carnavalesker dan 
ooit. Let wel op: niet te heet wassen anders wordt het 
een roodroze minisjaal.

Stöppelkatersvlag
Wil je tijdens carnaval laten zien dat in jouw huis een 
echte carnavalsfan woont? Dat kan, met de nieuwe 

Puike Producten in de Stöppel Shop!
Stöppelkatersvlag. Met deze vlag met bonte stippen 
geef je je voorgevel kleur tijdens carnaval!

Zowel de sjaal als de vlag zijn voor 15 euro te 
verkrijgen in onze Stöppel Shop. Wil jij één van de 
twee, of juist allebei? Check dan de shop op: 
www.stoppelkaters.nl/shop of scan de QR-code.

Zowel de sjaal als de vlag zijn voor 15 euro te 
verkrijgen in onze Stöppel Shop. Wil jij één van de 
twee, of juist allebei? 

De Hofdames, wie kent ze niet. Jaar in 
jaar uit begeleiden ze de Prins bij al zijn 
officiële activiteiten. Waar de Raad van Elf 
nog wel eens gehavend aan de wedstrijd 
wil beginnen, staan deze dames altijd 
fris en fruitig paraat. Om nog maar te 
zwijgen over de prachtige dans die ze 
ieder jaar ‘from scratch’ bedenken. Dit 
jaar behaalden ze zelfs een eerste plek 
op het dansgala in Reeuwijk. Wat gaat 
er schuil achter deze club hechte meiden? 
Ik heb afgesproken met Lotte Reinders. 
Doordeweeks pedagogisch behandelaar 
op een peuterzorggroep, in het weekend 
rock ’n roll-ster bij coverband Glan Fever, 
maar ook 24 uur per dag de legendarische 
leidster van de Hofdames. 

OM MAAR GELIJK MET DE 
DEUR IN HUIS TE VALLEN; HOE IS HET 
OM ZO’N CLUB FANATIEKE MEIDEN 
TE LEIDEN? IK KAN MIJ VOORSTELLEN 
DAT HET SOMS EEN HECTISCHE 
OPGAVE IS.

In de periodes voorafgaand aan de 
11e van de 11e, danswedstrijden of 
carnaval is het wel even hectisch, ja. 
Veel regeldingen die afgewerkt moeten 
worden, dansoutfits bestellen of laten 
maken door de geweldige naaimoeders, 
checken of iedereens Hofdame-uniform 
nog compleet is, make-up bedenken 
samen met onze visagiste Maaike, 
meeneemlijstjes opstellen, roosters 
maken en natuurlijk nog de dans tot 

in de puntjes 
oefenen. 
Daarnaast 
hebben deze 
meiden 
natuurlijk ook 
nog wel eens 
een eigen 
mening of 

puberperikelen, waardoor het best pittig 
kan zijn, haha. Het is vooral heel erg 
leuk om samen een team en een soort 
vriendinnengroep te zijn.

EEN HECHTE GROEP DUS. IEDER 
JAAR MAKEN JULLIE EEN PRACHTIGE 
SHOWDANS, DIE TIJDENS DE 
CARNAVALSPERIODE TE ZIEN IS. OOK 
DOEN JULLIE MEE AAN EEN AANTAL 
DANSWEDSTRIJDEN. HOE KOMT DEZE 
DANS TOT STAND?

In de periode na carnaval komen we 
rond april weer langzaam uit ‘het zwarte 
gat’ om te beginnen met het bedenken 
van een nieuw en origineel thema voor 
de dans. Sommige jaren bedenk ik het 
zelf en krijgen de meiden het thema te 
horen, andere jaren brainstormen we 
met z’n allen. Er zijn al zoveel thema’s 
geweest dat het afgelopen jaar best even 
lastig was. Toen we eenmaal muziek 
bij het thema circus gingen opzoeken, 
waren we helemaal om en besloten we 
dat dit het thema van 2023-2024 zou 
worden. Het speurwerk naar muziek 
kost veel tijd maar is erg leuk. De ideeën 
laat ik weten aan onze showdans-DJ 
Hidde Jansman. Hij voegt er een eigen 
sausje aan toe en maakt er altijd een 
prachtig en origineel gemixt bestand 
van. De conceptversie passen we vaak 
nog een beetje aan, tot we de perfecte 
mix hebben. Opkomst- en afloopmuziek 
erbij en dan klaar om de choreografie 
erbij te gaan verzinnen. Ik laat me 
inspireren door gave choreo-stukjes 
uit dansprogramma’s of social media, 
of put gewoon uit m’n eigen fantasie. 
Afgelopen jaar hebben een paar meiden 
mij geholpen en het overgrote deel 
bedacht (credits naar Luna en Hanneke), 
wat ook wel heel lekker is eigenlijk.

DAT VERGT ONGETWIJFELD VEEL 
TRAINING, AL DIE DRIEDUBBELE 
FLIKFLAKS. ZIJN JULLIE DAAR HET 
HELE JAAR DRUK MEE? 

Vanaf het moment dat de muziek 
definitief is, kunnen we iedere week 
trainen in onze eigen danszaal in 
Loods11. In de week voorafgaand 
aan de training wordt een deel 
van de choreografie bedacht, 
die we dan op donderdagavond 
gaan oefenen. Meestal leren we 
ongeveer ‘zes keer acht’ (noot van 

redactie: vakjargon) aan 
per training. De dans 
bestaat uit verschillende 
posities, die we ook 
van tevoren bedenken. 
Van ‘kluitje’ tot V en 
van cirkel tot lange rij. We beginnen de 
training meestal met gezellig kletsen en 
een rondje gossip en ‘spill the tea’. Dan 
stukken choreo aanleren, pauze houden 
met de Technische Commissie in de 
kantine en we eindigen de training met 
het filmen van het nieuw aangeleerde 

stuk, waarvan wordt verwacht dat 
iedereen dit thuis blijft oefenen. We 
hebben meestal een zomerstop van zes 
weken en gaan daarna in september 
weer verder. Dan is het zaak de puntjes 
op de i te zetten voor het allereerste 
optreden voor de Prins en daarna de 
wedstrijden.

DAN IS ER NATUURLIJK NOG DE 
CARNAVALSWEEK ZELF. KUN JE IETS 
VERTELLEN OVER WAT JULLIE ZOAL 
DIE WEEK DOEN?

Waar de Prins is, zijn wij. Vooral tijdens 
carnaval. Samen met de Raad van 
11 maken we veel plezier en zorgen 

we dat de Prins nooit alleen is. Van 
sleuteloverdracht tot de Grote Sallandse 
Optocht en van thuisbezoeken tot 
Foekepotten. En natuurlijk treden 
we ook een aantal keer op voor het 
carnavalspubliek met onze showdans. 
Onze vijf dolle dagen staan beschreven 
in een rooster van ongeveer 11 uur in de 
ochtend tot 2 uur in de nacht. 

DAT IS FLINK AANPOTEN, ZEG. 
HEBBEN JULLIE DAN NOG WEL TIJD 
OVER OM ZELF FEEST TE VIEREN?!

Gelukkig is een mooie bijkomstigheid 
van Hofdame(-leidster) zijn, dat we 
tussendoor ook ‘verplicht’ moeten 
feesten. Met z’n allen de kroegen langs 
op zaterdag of natuurlijk dweilen op 
maandagmiddag.

MOCHTEN ER NU ALLEMAAL MEIDEN 
DENKEN ‘WAUW! DIT WIL IK OOK!’, 
WAT KUNNEN ZE DAN DOEN OM OOK 
LID TE WORDEN VAN DE HOFDAMES?

Als je bij de andere dansgroepen 
van de vereniging danst, kun je na 
de Dansmariekes en de Fire Cats zo 
doorstromen naar de Hofdames als hier 
plek is. Er is plek voor 12 meiden. Dus 
mocht er nog ruimte zijn, dan ben je van 
buiten de vereniging natuurlijk ook van 
harte welkom als je houdt van dansen 
en gezelligheid! Na een kennismaking 
met de rest van de dames en een korte 
proefperiode mag je je vervolgens 
misschien wel Hofdame noemen. In 
onze danszaal hangt een wandbord met 
prachtige foto’s van de Hofdames van 
de afgelopen 12 jaar. Dus hier kun je 
altijd even kijken om een beter beeld te 
krijgen van wat we allemaal doen. Ook 
hebben we natuurlijk een Instagram- en 
Facebookpagina.

Lotte, enorm bedankt voor je tijd en een 
stukje inzicht in wat jullie zoal doen! 
Tijdens carnaval kun je de Hofdames 
zien dansen op verschillende locaties in 
Stöppelburcht. 
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Het buitenprogramma op De Plas wordt 
later bekend gemaakt op de socials

entreekaarten
te koop via www.bijlampe.nl

programma
 

2024

Tijdens al het carnavallen honger 
gekregen? Geniet van een heerlijk 
carnavalsmenu bij De Zwaan of een 
bourgondische hap bij De Zuiderbuur. 

Kick-off Friday
Sleutelplaatsing centrum Raalte

Vossenjacht Vossenjacht centrum 
Raalte, inschrijving op De Plas. 
(hoofdprijs! tijdens de kinderoptocht 
mag de winnaar mee op de grote 
wagen samen met prins Siem, de 
krielen en de dansmariekes)

Carnaval in Raalte: Fet Voute Party 
bij Robuuzt en Volgasss Party bij De 
Gouverneur met DJ Jur

Katerjacht (Houd de socials in de gaten en 
zoek de Gouden Kater!)

Mega Carnaval Bij Lampe met o.a. 
Gladjakkers 18+

15.30

19.00 

21.30

21.00

09-02

Stöppelkater 
SuperSunday

Stöppelkater Kuierloop start bij 
De Zwaan voor een kickstart van je 
zondag. 

Carnavalsbrunch bij De Zwaan

Grote Sallandse Carnavalsoptocht 

SuperSunday Raalter horeca Bij 
Robuuzt, Neuf, De Gouverneur.

Grote Sallandse Optocht finale en 
prijsuitreiking op De Plas

Mega Carnaval Bij Lampe met o.a. 
Beatcrooks 18+

10.00

11.00 

13.00

16.00

21.00

11-02

Tik ‘m aandag
Bodem leggen bij De Gouverneur. 
Opgave via stoppelkaters.nl

Mega Dweil Spektakel bij Neuf, 
Robuuzt en De Gouverneur met DJ 
Jerome

RosenMontag Bij Lampe met Monique 
Smit 18+

13.30

15.30

21.00

12-02

Dolle dinsdag 
kindercarnaval

Foekepotten in Stöppelburcht. 
Startschot van het Foekepotten op de 
Grote Markt.

Kindercarnaval Bij Lampe.

Carnaval borrelparty en 
slotceremonie prins Cyril de 1e bij 
De Zwaan

13.00

15.00

20.00

13-02

Zotte Zaterdag
Kinderoptocht (inschrijving vanaf
13.00 uur) op De Plas 

Prijsuitreiking kinderoptocht 
op De Plas

‘Carnabal’ in Raalte bij Robuuzt en 
Neuf met Après Ski Oktoberfest en 
De Gouverneur met o.a. v.a. 17:00 uur 
Bitterballenbal 44+ met Marco ten Kate

Mega Carnaval Bij Lampe 16+ met o.a. 
De Feestdirecteuren

Zotte Zaterdag kroegentocht bij 
Robuuzt, Neuf en De Gouverneur met 
DJ Jerome

14.00

15.00 

21.00

21.30

10-02
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GEKIEKT 
OF NIET?
De Stöppelkaters willen graag 
iedereen mee laten genieten 
van onze evenementen. De 
Hoffotografen leggen dit dan 
ook graag vast op de gevoelige 
plaat, zodat we allemaal wat 
leuks hebben om op terug te 
kijken. Heb je dit liever niet? 
Geef dit dan duidelijk aan bij 
de Hoffotograaf en je blijft 
buiten schot.

REKO
Overkampsweg 21, 8102 PH Raalte
Postbus 38, 8100 AA Raalte
www.reko-raalte.nl
Tel. 0572 - 35 19 62
info@reko-raalte.nl

Uw afval
is onze
zorg!

Openingstijden afvalbrengstation:

ma t/m vr: 7.00 - 17.30 uur
zaterdag: 8.00 - 12.30 uur

REKO
Overkampsweg 21, 8102 PH Raalte
Postbus 38, 8100 AA Raalte
www.reko-raalte.nl
Tel. 0572 - 35 19 62
info@reko-raalte.nl

Uw afval
is onze
zorg!

Openingstijden afvalbrengstation:

ma t/m vr: 7.00 - 17.30 uur
zaterdag: 8.00 - 12.30 uur

Overkampsweg 21, 8102 PH Raalte
Postbus 38, 8100 AA RaalteOverkampsweg 21, 8102 PH Raalte

REKO
Overkampsweg 21, 8102 PH Raalte
Postbus 38, 8100 AA Raalte
www.reko-raalte.nl
Tel. 0572 - 35 19 62
info@reko-raalte.nl

Uw afval
is onze
zorg!

Openingstijden afvalbrengstation:

ma t/m vr: 7.00 - 17.30 uur
zaterdag: 8.00 - 12.30 uur

Bestel uw container nu online op
www.reko-raalte.nl

volg stöppelkaters via: en op stoppelkaters.nl12



‘De nieuwe Prins van de Krielen is Siem 
Oldenbeuving’, klonk het op zondag 12 
november tijdens de Krielenmiddag. Na 
een strijd met vier andere kandidaten 
had Siem de langste adem en mocht 
hij zichzelf Krielenprins noemen. Maar 
wie is deze kersverse Prins? Siem I, de 
nieuwe Prins der Krielen, komt uit een 
echt carnavalsgezin. Zijn beide ouders 
zijn rasechte Stöppelkaters. Zijn vader, 
Philip, is zelfs President van de vereniging 
geweest. Vandaar dat ze rond de eigen 
keukentafel zijn gaan zitten voor een 
vader-zoongesprek. 

WIE IS SIEM?

Philip: ‘Naast naar school gaan, houdt 
hij van voetballen, gamen en scouting.’ 
En natuurlijk van feesten, want als ik 
hem vraag hoe hij bij de Stöppelkaters 
en in het bijzonder de Krielen terecht 
kwam, vertelt hij: ‘Mijn beide ouders 
waren lid van de Stoppelkaters en toen 
ik geboren werd, hebben ze mij gelijk 
opgegeven.’ Maar ja, dat kan zo zijn, 
maar als je dan oud genoeg bent voor de 
Krielen moet je het zelf ook leuk vinden. 
‘Geen probleem’, zegt Siem, ‘ik houd 
van feest! Toen ik het laatste jaar bij de 
Krielen de vraag kreeg of ik mee wilde 
strijden voor de titel Prins der Krielen 
was mijn antwoord direct: JA. Bij mij 
was er nooit twijfel daarover. Ik wilde 
altijd al Prins worden, dus natuurlijk 
zei ik gelijk ja. Ik vind het 

leuk om de hoofdrol te hebben en net 
als mijn vader op een podium te staan.’ 
Met deze insteek komt het zeker wel 
goed met de kersverse Prins.

DE STRIJD OM HET 
PRINSENSCHAP 

Dit jaar was de strijd enorm spannend. 
Er waren maar liefst vijf kandidaten 
die allemaal tot in de puntjes waren 
voorbereid om de strijd zo goed mogelijk 
aan te gaan. In allerlei onderdelen 

moesten ze laten zien dat 
ze het aan zouden kunnen 
om Prins te worden. De 
kandidaten waren enorm aan 
elkaar gewaagd dus de jury 
had een lastige taak.
Siem: ‘Het moeilijkst vond 
ik het meedansen met de 
Hofdames, omdat je dat niet 
voor kon bereiden. Natuurlijk 
heb ik die dans wel vaker 
gezien, maar om dan echt 
mee te dansen, dat lukt niet 
zomaar. Gelukkig gaven 
ze aanwijzingen om me te 
helpen. Maar moeilijk was 
het zeker, omdat je dit niet 
kon oefenen.’
‘Op zijn laatste act heeft 
hij lang geoefend’, vertelt 
Philip. ‘Hij heeft het 
publiek getrakteerd op een 
spectaculair optreden, 
waarin hij Mart Hoogkamer 
imiteerde. Helemaal onder 
de plakplaatjes en in z’n 

blote borst “Zwemmen in Bacardi 
Lemon” playbacken, je moet het maar 
durven! Dat laat wel zien dat je niet 
bang bent om op het podium te staan.’
Daarna was het afwachten of alle 
voorbereidingen en uitvoeringen die hij 
had gedaan, genoeg waren om Prins te 
worden. ‘Maar toen Prins Cyril I rond 
ging langs alle kandidaten en bij mij 
stopte, dat was fantastisch. Hij gaf me 
een hand en zei: “Jij mag samen met 
mij Prins zijn dit jaar.” Ik kon het bijna 
niet geloven. Dat ik na 
zo’n middag Prins was, 
dat gaf me een super 
goed gevoel’, zegt Siem 
glimlachend.

PRINS SIEM I
 
Nu hij een paar weken 
Prins is, heeft hij 
zijn rol al goed in de 
vingers. Samen met 
zijn adjudanten en de 
grote Raad van Elf heeft 
hij alle dansgroepen 
aangemoedigd in 
Reeuwijk.  Niet zonder 
succes, want alle 
danseressen vielen in 
de prijzen. En nu gaat 
het langzaamaan echt 
beginnen, want straks 
begint het echte carnaval. 
Philip vraagt Siem: ‘Waar heb je het 
meeste zin in komend carnaval?’ 
Siem moet even nadenken, maar 
antwoordt: ‘Het meeste zin heb ik 
denk ik in de optocht en in het bezoek 
aan de scholen. Tja, eigenlijk heb ik 
zin in alles!’ Als we een korte blik in 
de toekomst werpen, dan heeft Siem 

PRINS DER KRIELEN
SIEM DE EERSTE

DE RODE CAPE, STEEK, 
VEREN EN SCEPTER ZIJN VOOR  

SIEM OLDENBEUVING 
PRINS DER KRIELEN 2023-2024

Wij, Prins Siem de Eerste,

Landheer van de Zwaluw
Markies van de Linderte

Krijgsheer op het middenveld van Rohda JO-12-6
Baron van de Pioniers Miguel Pro Raalte

Koning in het Gamen
Enzovoort, enzovoort, enzovoort 

 
In het gezellige Stöppelburcht benoemd tot Prins der Krielen 2023-2024 proclameren wij:

Ik werd geboren met confetti in mijn hand en nu ga ik feestend door dit carnavalsland.
Alle scholen, en in het bijzonder de Linderte, worden verzocht om mee te doen in de kinderoptocht.Het foekepotten is van groot belang, dus hopen we op extra veel snoep door ons mooie gezang.
Ik iedereen naar het podium zal halen om mijn eigen dansmariekes te zien stralen.
We ons kindercarnaval dit jaar vieren van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat, in polonaise door elke winkelstraat.
Wij als Stöppelkaters melden trots en vinden het fijn, dat wij het carnaval vanaf nu vieren op het nieuwe marktplein.
Wij als Krielen vieren het feest zij en zij, want met carnaval hoort iedereen erbij!

Daarom regeren wij onder het motto:

Voor school hebben we nu even geen tijd; met carnaval is het alleen feest en gezelligheid!

I. 

II. 

III. 

IV.

V. 

VI.

VII.

ook daar al over 
nagedacht. ‘Later zou 
ik heel graag bij de 
grote Raad van Elf 
willen. Het lijkt me 
heel gezellig, als ik dat 
zo bij mijn vader zie.’ 
En zou hij een rol als 
President zien zitten, 
zoals zijn vader 
dat in het verleden 
heeft gedaan? Siem: 
‘Ja! Zeker weten! 
En ook Prins van de 
Stöppelkaters zou 
ik wel willen zijn in 
de toekomst!’ Qua 
ambities zit het wel 
goed bij onze Prins der 
Krielen.

WAT ZOU JE IEDEREEN NOG MEE 
WILLEN GEVEN?
 
‘Ik hoop dat iedereen een heel gaaf 
carnaval heeft! En iedereen die net 
als ik Prins zou willen worden: geloof 
in jezelf, geloof dat je het kan! Oh 
ja, en natuurlijk mijn motto: “Voor 

school hebben we nu even geen tijd, 
met carnaval is het alleen feest en 
gezelligheid!”’
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Het is je vast wel eens opgevallen dat 
sommige straten in Raalte tijdens 
carnaval ineens een andere – toepasselijke 
– naam hebben. Het gaat daarbij om de 
oorspronkelijke optochtroute van oudsher, 
en in de loop der jaren zijn daar ook 
enkele andere straten in het centrum aan 
toegevoegd. Waar komen deze namen 
eigenlijk vandaan?

HISTORIE

Navraag bij onze nestor Herman 
Tutert leert dat de carnavaleske 
straatnaambordjes hun oorsprong 
vinden in 1980. Dat was de 
regeerperiode van wijlen Prins Huub 
(Janssen) I. In de Zotteklap heeft 
destijds een satirisch artikel gestaan 
van de hand van Louis van Raaij, over 
de ‘straatnamencommissie van de 
gemeenteraad van Tijenraan’ (waarmee 
de Raalter gemeenteraad werd bedoeld). 
Hierin werd de maat genomen met de 
gemeenteraad en de wijze waarop ze 

straatnamen toekenden in een nieuwe 
woonwijk. Mogelijk is dat de aanleiding 
geweest om ook binnen de Stöppelkaters 
straatnamen te gaan bedenken voor 
Stöppelburcht, zoals Raalte ook 
vanaf dat jaar tijdens carnaval werd 
genoemd. Dit waren toepasselijke 
namen zoals Stöppelkatersboulevard, 

Kater, Prinsenallee en Driettonne. Later 
werden daar ook namen aan toegevoegd 
die verwezen naar personen.

GEDENKWAARDIGE OVERLEDEN 
CARNAVALISTEN

Helaas zijn ons al flink wat 
Stöppelkaters ontvallen. Een aantal 
van hen, die op eigen wijze veel voor 
de vereniging dan wel het carnaval 
in Raalte hebben betekend, worden 
postuum geëerd met het vernoemen 
van een straat naar hen tijdens de 
carnavalsperiode. Daarvan noemen we 
er hier willekeurig een paar.

Huub Janssendreef (Kastanjelaan)
Genoemd naar Oud-Prins Huub Janssen, 
tijdens wiens regeerperiode voor het 
eerst aangepaste straatnaambordjes 
verschenen. Hijzelf ontving toen het 
eerste exemplaar met zijn naam erop. 

Political Jo Stroate (Kloosterhoek) en 
Willem Albers Plein (Grote Markt)
Beide genoemd naar Willem Albers, 
wiens alter ego ‘Political Jo’ was. Een 
markante en bijzonder enthousiaste 
Stöppelkater.

Highway to Heaven (Kerkstraat) 
Genoemd naar Frans Albers, broer 
van  Willem en al even markant en 
enthousiast. En ook Stöppelkater in hart 
en nieren. 

De Panne (gedeelte Westdorplaan/
Kerkstraat/B.K.-straat)
Genoemd naar Jan Westenenk, wiens 
bijnaam Jan van de Panne was. Eind 
vorig jaar is Jan helaas overleden. Hij 
was carnavalsvierder in hart en nieren, 
evenals de rest van z’n gezin. Jans 
vrouw Annemie zat bij het voormalige 
promotieteam, dochter Marieke en 
schoondochter Melanie zijn lid van 
de Snoezepoezen en zoon Rick en 
schoonzoon Maurits maken deel uit 
van de illustere Raad van 11. En….. 
kleinzoon Jip, zoon van Rick en Melanie, 
is al aangemeld voor de Krielen! 

Mans van de Kloetelaan 
(Westdorplaan)
Wie kent HAAR niet?! Ja inderdaad, 
Mans van de Kloete, pseudoniem voor 
Doortje van Rossum-Wolderink, was 
een vrouw. Doortje was jarenlang 
buutreedner en schminkte zich dan als 
man: Mans van de Kloete. Misschien 
was zij wel de eerste Nederlandse 
vrouwelijke cabaretier ooit!

GEDENKWAARDIGE SPRINGLEVENDE 
CARNAVALISTEN

Maar bij de Stöppelkaters is het zelfs 
ook mogelijk om vóór de dood al vereerd 
te worden met een prachtig origineel 
straatnaambordje. Hiervan getuigen: 

Lös Hekwerk Plein (t.o. Kulturhus) 
Genoemd naar de negenkoppige 
cabaretgroep Lös Hekwerk uit Raalte en 
Den Nul, die sinds 2006 in ruste is. Lös 
Hekwerk heeft in 2004 een bescheiden 
hit gescoord met het nummer ‘Goed 
te passe’, dat door het RTV Oost-
programma Regiotap werd uitgeroepen 
tot carnavalskraker van 2005. Van deze 
groep maakte o.a. onze oud-voorzitter 
Ronald Nijboer deel uit. Als waardering 
voor hun inzet ontvingen zij ook een 
eigen straatnaam.

Laplavéplein (Molenhof)
Deze carnavals-/vriendengroep, 
waarvan de naam een afkorting is van 
lappen-plakken-verven, kreeg eveneens 
als blijk van waardering voor de inzet 
een eigen straatnaam. Oud-voorzitter 
Roy Schulten maakt hier deel uit van 
deze groep. 

Hapiesplein (De Plas) 
Ter ere van onze eigen Herman Tutert 
en Piet Wolberg, die altijd een act 
hadden samen tijdens de zittingsavond 
en het Gein Gala Bal. Herman werd 
begin jaren zeventig als buutreedner 
ontdekt. Met de toenmalige kapper 
Piet Woldberg vormde hij het in Raalte 
legendarisch geworden duo ‘de Hapies’. 
Hapies is een verbastering van de 
groet ‘Haaaaai fans on the Pie-side’, 
waarmee Herman altijd opkwam op 
het toneel (met ‘Pie’ doelde hij dan op 
collega Piet). Inmiddels is Herman de 
80 gepasseerd, maar nog altijd actief 
lid van de Stöppelkaters.

De naambordjes worden voorafgaand 
aan het carnaval gemaakt door de 
handige mannen van de Technische 
Commissie, tijdens de wekelijkse 
klusavonden in Loods11. 

Opper Stöppelkater in de Orde van 
de Roalter Wind: Bjørn Roescher
Het is de hoogste onderscheiding van 
de Stöppelkaters en slechts weggelegd 
voor een zeer select gezelschap: Opper 
Stöppelkater in de Orde van de Roalter 
Wind. Tijdens de Stöppelkaters Show 
Night op 11 november 2023 reikte 
onze voorzitter Esmee Oostendorp deze 
prestigieuze prijs op de meest protocollaire 
wijze uit aan Bjørn Roescher. 

De uitreiking werd ingeleid door een 
fotoquiz. Esmee: ‘De lijst van dingen 
die Bjørn voor onze vereniging doet 
en heeft gedaan is bijna eindeloos: 
jeugdprins der Krielen, lid der wijze 

Raad van Elf, creatief aanjager van 
de horecaversiering, President, gala-
President en nog veel meer!
We vonden het daarom de hoogste tijd 
om hem op een bijzondere manier te 
eren met deze onderscheiding.’ De Raad 
van Elf bracht foto’s binnen met daarop 
een verenigingsactiviteit waarbij Bjørn 
betrokken is geweest. De overeenkomst 
tussen al die foto’s was hij natuurlijk 
zelf.

Onze kersverse Opper Stöppelkater 
vindt het een grote eer: ‘Het is bijzonder 
dat ik nu deel uit mag maken van dit 

gezelschap!’ Overigens hoeven we 
niet bang te zijn dat hij nu naast zijn 
schoenen gaat lopen. Bjørn: ‘Naast mijn 
schoenen? Nee hoor! Sterker nog, ik zal 
de veters nog eens extra aantrekken om 
ook in de toekomst een flinke bijdrage 
aan de vereniging en het Raalter 
carnaval te leveren. Ik spreek de wens 
uit om het carnaval in Stöppelburcht 
samen met de Stöppelkaters en alle 
Raalter carnavalisten op de kaart te 
zetten.’

Carnavelske straatnaambordjes
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Er lopen wel eens vaker vreemde 
figuren rond in het centrum, maar zó 
gek?! Na een daverende eerste editie 
vorig jaar is hij dit jaar terug: de 
Stöppelkaterjacht! Op vrijdagavond 
9 februari organiseren we een 
spannende en supergezellige speurtocht 
door het centrum van Raalte. Zet je 
speurneus op en ga op zoek naar alle 
‘carnavalsvossen’. 

DOE JE MEE?

Vanaf 19.00 uur start de 
Stöppelkaterjacht op de 
Plas. Daar haal je jouw 
Stöppelkaterjachtformulier en betreed 
je het speelveld. Het jachtterrein 
is Raalter centrum (de Plas, Grote 
Markt, Grotestraat, Nieuwe Markt, de 
Waag en de Marktstraat). Alle vossen 
dragen hun eigen letter. Het is aan 
jou om alle vossen op te speuren, de 
letters te verzamelen, ze in de juiste 
volgorde te zetten en zo de oplossing 
te ontdekken. 

DIT WIL JE WINNEN, ÉCHT!

Heb jij alle vossen gevonden en 
de oplossing ontdekt? Lever dan 
je formulier in bij het kraampje 
op de Plas. We hebben een 
heleboel gave prijzen, met als 
spetterende hoofdprijs: meerijden 
op de Krielenwagen tijdens de 
Kinderoptocht op zaterdagmiddag 10 
februari! Wie wil dat nou niet?!

DANSOPTREDENS

Als klap op de vuurpijl kun je deze 
avond genieten van spectaculaire 
optredens van de Dansmariekes 
van de Krielen, de Firecats en de 
Hofdames. En, wellicht maken we er 
dan met elkaar ook nog wel een groot 
feest van…

Fotograaf gezochtwinnaar 
z o t t e k l a p 
coverfoto wedstrijd

We gaan op 
Stöppelkaterjacht!

De zaal is rumoerig, het 
is bijna zo ver. De Prins 
stapt uit de kattenbak. 
Wat een emotie. Dat 
moet op de gevoelige 
plaat! Lijkt het jou tof om 
bij de meest bijzondere 
carnavalsmomenten foto’s te 
maken? Mail dan een korte 
introductie over jezelf naar 
pr@stoppelkaters.nl.

Wow! Jullie hebben ons 
overladen met prachtige 
kiekjes van de Grote Sallandse 
Optocht. De winnaar pronkt op 
de cover van deze krant: een 
kleurrijke carnavaleske foto van 
carnavalsgroep ‘de Nulse Natjes’ 
gemaakt door Ida van den Enk. 
Gefeliciteerd!  
 
Graag willen we alle deelnemers 
bedanken voor hun inzendingen.
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‘What happened at het Wapen, 
stays at het Wapen!’

terug in de tijd:

‘Het is een bekend gezegde, dat een leven 
zonder feesten is als een lange weg zonder 
pleisterplaatsen; wat dat betreft behoeven 
we ons in Raalte geen zorgen te maken, 
want pleisterplaatsen kennen wij vele 
en goede!’ Het is het openingswoord van 
burgemeester Ganzeboom in de Zotteklap 
van 1971.

In diezelfde editie van de carnavalskrant 
prijkt ‘Optochtafblaasbal bij het 
Wapen van Raalte’ groots op het 
programma. Vanaf het begin van 
de jaren zestig en ver daarna was 
‘Schuumbierburcht’, zoals de naam 
van het Wapen van Raalte luidde, 
één van die pleisterplaatsen waar 
het carnaval in Stöppelburcht werd 
gevierd. Inmiddels zijn er op diezelfde 
plek woningen verrezen en is er van 
het carnavalsgedruis niks meer te 
zien. Maar, wat heeft zich daar nu 
eigenlijk allemaal afgespeeld? Samen 
met Wilhelmien, Frank en Willy 
Huisken gaan we terug naar vervlogen 
carnavalstijden. 

Op een zonnige zondagmiddag 
in december zijn we welkom bij 
Wilhelmien Huisken in haar nederige 
en knusse boerderij op de hoek van de 
Molenweg. Terwijl haar zoon Willy een 
kopje koffie zet, begint ze te vertellen: 
‘Toen we vanuit de Lutte naar Raalte 

kwamen en het Wapen 
van Raalte kochten, 
was er van het carnaval 
in Raalte niet veel meer 
over.’ De KaRaMiJo, een 
groep jonge Raalter 
middenstanders 
waar haar man Willy 
ook lid van was, 
kwam wekelijks op 
dinsdagavond samen in 
het Wapen. Ze wilden 
het carnaval in Raalte nieuw leven 
inblazen. Dat lukte. In de jaren daarna 
groeide het carnaval bij het Wapen 
uit tot een groots feest. Frank: ‘Op die 
bewuste carnavalsavonden was het 
altijd druk. In het begin was het nog 
één avond, later werden het er drie. Op 
een gegeven moment was het zo vol 
dat het stoom letterlijk uit de ramen 
kwam.’ Kaartjes voor deze avonden 
waren steevast uitverkocht. Het Raalter 
carnaval stond weer op de kaart. 
Wilhelmien: ‘Na de optocht op zondag 
was het een drukte van jewelste. Ik 
kan me nog goed alle kratten frisdrank 

in de gang herinneren. 
Alle kinderen kregen bij 
binnenkomst een flesje.’ Een 
goed stukje carnavalsmuziek 
mocht natuurlijk niet 
ontbreken. Op de muziek van 
de Apollo’s en Rendez-Vous, 
destijds de huisband van 
de Stöppelkaters, is menig 
polonaise gelopen.

Inmiddels zijn we zelf ook 
in een mooie polonaise van 
carnavalsherinneringen 
beland. We hebben amper tijd 
om een slok van onze koffie 
te nemen. ‘Hoe hadden jullie 
eigenlijk de taken verdeeld?’,  

vragen we. Wilhelmien: ‘Ik stond altijd 
in de keuken. Tijdens het carnaval 
werd er flink gegeten. Gehaktballen, 
karbonades, het vloog erdoor!’ Huisken 
Senior stond aan de voorkant. Willy: 
‘Papa vond alles goed. Mama was er 
een van het kaliber Doortje Oosterlaar. 

Raaltenaren weten dan wel waar ik het 
over heb.’ Wilhelmien lacht bevestigend. 
Natuurlijk waren ze niet alleen en 
hadden ze een mooi team van harde 
werkers. De rest van het gezin werkte 
ook regelmatig mee in het bedrijf, maar 
Frank en Willy hebben aan het carnaval 
geen specifieke herinneringen.

‘Hebben jullie nog wel foto’s uit die tijd?’ 
Deze vraag was niet aan dovemansoren 
gericht. Voor we het weten, kruipen de 
gebroeders Huisken de zolder op. Na wat 
gestommel ligt niet veel later de tafel 
vol met foto’s. Een feest der herkenning 
van allerlei Raalter feestneuzen volgt. 
‘Och, Gé Woolderink…..en Willem 
Albers, Geert Hannink en daar staat 
Willy.’ Overigens heeft het Raalter 
carnaval in die tijd niet alleen maar 
bij het Wapen plaatsgevonden. ‘Na 
enkele jaren was het zo druk dat er 
ook avonden in de Leeren Lampe en 
bij Zwakenberg werden georganiseerd.’ 
We kunnen het ons nu haast niet meer 
voorstellen, maar toendertijd kreeg je 
voor 11 gulden en 11 cent toegang tot 
alle carnavalsavonden in Stöppelburcht. 

Zowel Wilhelmien als Willy waren in 
hun jeugd fervent carnavalsvierders. 
‘In Oldenzaal wordt flink carnaval 
gevierd.’ Zoals vroeger vieren ze het 
niet meer, maar we kunnen gerust 
stellen dat carnaval de familie Huisken 
in het bloed zit. Vader Willy zwaaide 
in 1994 de scepter over Stöppelburcht 
als Prins Willy II. ‘Dat was een heel 
bijzonder jaar.’ Zijn staatsiefoto pronkt 
nog steeds op een prominente plek bij 

Wilhelmien in de gang. Ver daarvoor 
was zoon Frank in 1978 Prins der 
Krielen om vervolgens in 1984, tijdens 
een van de laatste avonden van het 
Wapen van Raalte, gepresenteerd te 
worden als Prins der Stöppelducks. Ook 
zoon Arno was jarenlang actief voor de 
Stöppelkaters, als bestuurslid en lid van 
de wijze Raad van Elf. Dochter Mirjam, 
die Stöppelburcht inmiddels verruild 
heeft voor Kwekwestad (Delden), is 
een trouwe bezoeker van het Raalter 
carnaval. Op hun beurt geven zij 
allemaal het stokje weer door aan de 
volgende generatie.  

In 1984 hield het Wapen van Raalte op 
te bestaan en nam de familie Huisken 
Restaurant de Bagatelle over. Van de 
tijd in het Wapen van Raalte zijn een 
hoop mooie carnavalsherinneringen 
overgebleven, die we deze middag 
bij lange na niet allemaal hebben 
gehoord. Dat weten we zeker, want 
als we duidelijk aan Wilhelmien haar 
gezicht zien dat er iets opborrelt, houdt 
ze wijselijk haar mond. ‘Laat ik maar 
niks zeggen’, besluit ze glimlachend. 
Om het maar even zo te zeggen: ‘What 
happened at het Wapen, stays at het 
Wapen!’ 
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Leuk dat carnaval, maar wat doen de 
Stöppelkaters de rest van het jaar?: 

over de vereniging: 

Gein
gala 
bal

Zoals je in de rest van deze krant kunt 
lezen, houden we bij de Stöppelkaters 
van carnaval. Dat is ook logisch voor 
een carnavalsvereniging, maar achter 
de schermen speelt er veel meer bij deze 
organisatie. 

MEER DAN EEN 
CARNAVALSVERENIGING

We dragen het carnaval uit voor 
iedereen binnen de gemeente Raalte 
in de breedste zin van het woord. 
Simpel gezegd: we willen dat alles en 
iedereen mee mag en kan doen aan dit 
fantastische feest!

WAT DOEN WE TIJDENS HET 
CARNAVAL?

Om toch bij de eigen leest te blijven: 
we versieren het dorp voorafgaand 
aan carnaval en laten Raalte er tijdens 
dit fantastische feest leuk aangekleed 
uitzien. Hiervoor is de Technische 
Commissie het hele jaar door druk 
bezig met vernieuwingen, leuke ideeën 
en repareren van oude ontwerpen. Ze 
maken en hangen vlaggen langs de 
optochtroute. En ze zorgen ervoor dat 
de Raalter Horeca aan de buitenkant 
uitnodigend versierd is. Waarna ze trots 

kunnen afsluiten met een drankje in 
onze Loods11.

Tijdens het carnaval zelf vallen de 
Prinsen met hun Raden van Elf en 
dansgroepen het meest op. Maar op 
de achtergrond zijn er verschillende 
commissies druk aan het werk. Zo 
zorgt de Optochtcommissie ervoor dat 
de Grote Sallandse Optocht in goede 
banen loopt met een grote hoeveelheid 
deelnemers. De wagenbouwers hebben 
vooraf alle wagens bedacht en in elkaar 
gezet. Zij rijden ook de Prinsenwagens 
rond voor de verschillende optochten. 
En de PR-commissie maakt teksten, 
foto’s en video’s voor op de socials 
en in de krantjes, zodat iedereen 
mee kan genieten van het carnaval 
in Raalte. Natuurlijk hebben we 
de Programmacommissie voor de 
invulling van twee grote feestavonden 
voorafgaand aan het carnaval: de 
Stöppelkaters Shownight en het Gein 
Gala Bal. 

STÖPPELHAENE EN RIBS & BLUES

Daarnaast dragen we ons steentje 
bij aan het Ribs & Blues Festival en 
Stöppelhaene. Deze twee festivals 
draaien op vrijwilligers en de 
Stöppelkaters zijn daar een groot 
onderdeel van. Zo helpen we mee met 
de aankleding en op- en afbouw en 
bezetten leden tijdens deze feesten een 
bar of muntenkassa om zo een goed 
georganiseerd festival te hebben, waar 
we zo trots op zijn in Raalte. 

MAATSCHAPPELIJKE INVULLING

Als vereniging zetten we ons graag 
breder in voor Raalte. Jaarlijks gaan de 
Prins, Oud-Prinsen, de Raad van Elf en 
Hofdames langs bij ouderen en andere 

mensen die een tegenslag hebben gehad. 
Onder het mom van de Fruitmanden 
Tour brengen we ze een bezoekje  om 
hun een hart onder de riem te steken. 
We toveren graag weer een lach op 
het gezicht van eenzame ouderen of 
bieden een luisterend oor aan zieke 
dorpelingen. 

Ook vieren we ieder jaar samen met 
ZoZijn een kleintje carnaval. Zo hebben 
de cliënten  hun eigen feestje en kunnen 
ze ongestoord genieten van het carnaval. 
Ieder op z’n eigen manier. 

Denk je nu: dit lijkt me een leuke club 
om me bij aan te sluiten? Je hoeft zoals 
je hebt gelezen niet eens een enorme 
carnavalsvierder te zijn. Meld je dan aan 
om lid te worden van de Stöppelkaters. 
Wees welkom bij de club!
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Oud-Prins Han I (2013): ‘Geweldig dat we met z’n 
allen nog steeds zo’n groots feest neerzetten!’

rest van de familie om de 
hoek kijken, m.n. Han’s 
broers Ted en Paul. 

FAMILIE

Voor Han is familie heel 
belangrijk. Zijn vader 
overleed toen Han nog 
maar 9 jaar oud was. 
Met zijn moeder en 
broers had en heeft Han 
een sterke band. Helaas 
heeft Han’s moeder niet 
meer mogen meemaken dat haar 
zoon Prins der Stöppelkaters werd, 
zij overleed in 2011. Ted en Paul 
daarentegen hebben volop genoten 
van het feit dat hun grote broer een 
paar dagen ‘de baas van Raalte’ 
was. Ze hebben hem tijdens zijn 
regeerperiode dan ook deels begeleid 
als heuse ‘security van Prins Han’. 
Van wijlen peettante Manny kreeg 
Han een schattig handgeschreven 
briefje, met daarop o.a. ‘Genoten 
hebben wij ervan, net als Frida en 
Ben (red.: Han’s overleden ouders) 
van boven.’ Ook z’n ‘muziekfamilie’ 
maakte een groot onderdeel uit 
van Han’s carnavalsperiode: de 
Tismawajewentband begeleidde op 
eigen initiatief de tewaterlating van 
Han’s bootje onder het mom van het 
‘Prinsengrachtconcert’. En muziekmaat 
Hermans Harms week tijdens carnaval 
gedurende één avond niet van Han’s 
zijde – samen met vriendin Astrid – als 
‘de grootste fans van de Prins’. Verkleed 
als vrouw, compleet in klederdracht 
gestoken en oranje vlaggetjes uitdelend 
met daarop de afbeelding van hun 
Prins. Zij vierden in 2013 niet op 27 
april Koningsdag maar tijdens carnaval 
‘Prinsendag’. 

HOOGTEPUNTEN 

Als ik vraag naar de hoogtepunten van 
zijn regeerperiode, kan 
Han maar moeilijk 
kiezen. ‘Eigenlijk was 
het carnaval één groot 
hoogtepunt’, lacht 
hij. ‘Maar als ik dan 
toch moet kiezen: de 
optocht. Oh, en ook 
de feestjes bij ons 
thuis, bijvoorbeeld 
na afloop van de 
Prinsverkiezing, of bij 
de overhandiging van 
het cadeau van de 
TC (waar ik ook zelf 
nog een tijdje deel 
van heb uitgemaakt). 
Dat was echt zó 
ontzettend gezellig! 
En natuurlijk het 
optreden van dochter Lotte 
en zoon Daan, tijdens het Gein Gala Bal.’ 
Han kan inderdaad echt niet kiezen, 
blijkt uit zijn opsomming. ‘Dan was er 
ook nog de deelname van de Antiekies 
aan de optocht. Dit deden ze al een paar 
jaar niet meer vanwege hun leeftijd, 
maar hebben ze dat jaar toch voor 
één keer weer gedaan ter ere van mijn 
moeder, die tot aan haar dood bij hen 
hoorde. Dat was ook echt heel bijzonder. 
Het zijn heel veel kleine dingen bij 
elkaar die vanzelf een hoogtepunt 
worden. Gewoon de hele beleving 
eigenlijk.’ Over die feestjes bij hem thuis, 
heeft hij nog wel wat leuke anekdotes te 
vertellen. 

Komend carnaval 11 jaar geleden zwaaide 
oud-Prins Han (Reinders) I vol trots de 
scepter over Stöppelburcht. Dat deed hij 
onder het motto: ‘Tijdens carnaval weet 
ik van toet’n noch bloaz’n’. Reden om 
samen met hem terug te blikken op deze 
gedenkwaardige periode, waar hij hopelijk 
toch nog wel iets van weet. Han wilde in 
elk geval maar al te graag meewerken aan 
dit interview, hartelijk en goedlachs als 
hij is. 

KONINKLIJK ARCHIEF

Han is goed voorbereid. Iets wat we 
eigenlijk ook wel van hem kunnen 
verwachten, als Regiomanager bij 
Scania Finance en voorzitter van RKSV 
Rohda Raalte. Hij wacht me letterlijk op 
te midden van krantenknipsels, posters, 
diverse aandenkens en een laptop 
met cd-roms met talloze beelden van 
zijn regeerperiode. Han heeft gewoon 
z’n eigen koninklijke 

archief! Als Han begint te vertellen, 
straalt hij van oor tot oor. ‘Ik ben 
destijds gevraagd door Bjørn Roescher 
en Ronald Nijboer. Zij vormden samen 
met Philip Oldenbeuving het Hof van 
de Prins. Philip liep toen nota bene nog 
stage, haha!’ Lang hoefde Han niet na te 
denken over zijn antwoord: hij vond het 
een enorme eer dat hij was gevraagd, 
en dat was zijn gezin volkomen met 
hem eens. Hiervan getuigen ook twee 
schilderijen op A0-formaat, die bij hem 
thuis in het trapgat hangen: één met 
allemaal gedenkwaardige foto’s van 
Han’s regeerperiode, de ander met de 
tekst van zijn proclamatie. En natuurlijk 
het feit dat Han’s vrouw Ingeborg heel 
trouw alle dagen met mobiel en camera 
in Han’s nabijheid was, om manlief in 
alle mogelijke hoedanigheden en poses 
te vereeuwigen.

FEESTBEEST

Han komt uit een echte 
carnavalsfamilie. ‘Mijn moeder zat 
altijd bij de Antiekies. Zij was echt van 
de optredens, stond best graag op een 
podium.’ Maar zelf is Han ook niet 
van de luwte, al doet zijn bescheiden 
voorkomen anders vermoeden: ‘Ik heb 
25 jaar bij de Tismawajewentband 
gezeten als trompettist, was zelfs een 
van de oprichters’, aldus Han. En ook 
carnaval vieren doet Han al jaren, 
met veel enthousiasme en plezier. We 
kunnen hem rustig als een feestbeest 
typeren. ‘Toen ik een jaar of 10 was, 
deed ik al met m’n moeder mee met 
de optocht. En later ook samen met 
Ton Hulsebos; met hem deed ik ook 
stukjes tijdens de zittingsavond of 
playbackshow.’ Carnaval vieren doet 
Han bij voorkeur meerdere dagen. Zijn 
vrouw Ingeborg, van huis uit zeker 
geen carnavalsvierder, is hier al snel in 
meegegroeid. En hier komt dan ook de 

1 1  J A A R  G E L E D E N ..

KONINKLIJKE KRANTENBEZORGER, 
LOODGIETER EN REVEIL

Zoon Daan, destijds nog thuiswonend, 
moest de dag na de zittingsavond 
kranten rondbrengen. Als je bedenkt 
dat de familie Reinders ca. 5 uur 
’s ochtends in bed lag en Daan er 
om 6 uur weer uit moest, kun je je 
voorstellen dat de krantbezorging 
niet helemaal vlekkeloos verliep. 
Sterker nog: Daan had nog nooit 
zoveel klachten over niet bezorgde 
kranten ontvangen als die zaterdag. 
Prins Han, die toch min of meer 
de oorzaak hiervan was en zich 
best wel schuldig voelde, heeft die 
ochtend in hoogsteigen persoon 
alsnog wat kranten weggebracht. 
Het verhaal vertelt niet of hij 
dat in vol ornaat heeft gedaan…… 
Overigens was dat niet de enige 
onverwachte actie voor onze Prins. ‘Die 

zaterdag bleek de wc 
verstopt te zitten. 
Ik dacht even dat 
iemand de avond 
ervoor een grap 
had uitgehaald, 
maar nee: de 
luchtverfrisser bleek 
onderin de pot vast 
te zitten. Daar kwam 
ik natuurlijk pas 
achter, nadat ik met 
m’n arm in die pot 
had zitten graaien’, 
meesmuilt Han. 

En dan de laatste carnavalsdag, toen 
Han is afgetreden. Ook daarna vond 
weer een afterparty bij huize Reinders 
plaats. En ook toen zat Daan natuurlijk 
weer met z’n krantenwijk. Han, 
lachend: ‘Het was die nacht heel koud, 
en tot overmaat van ramp begon het 
ook nog eens heel hard te regenen. Ik 
lag er uiteraard weer heel laat in en kon 
niet slapen omdat ik wist dat Daan die 
kranten nog moest bezorgen. Toen Daan 
niet op de gebruikelijke tijd opstond, 
heb ik me maar uit bed gesleept. 
Uiteindelijk kreeg ik Daan – die bepaald 
niet in goeden doen was – zover dat ie 
in de benen kwam en zijn we samen 
de wijk gaan lopen. Als Han één keer 
aan het vertellen is, kan hij niet meer 
stoppen. ‘Wat ook heel bijzonder was, is 
dat de Hofdames hier een nacht hebben 
geslapen, op de grond in de woonkamer. 
Welke Prins kan dat nu zeggen?’, lacht 
Han. ‘Lottes vriendinnen zaten bij de 
Hofdames, zodoende kenden we ze 
goed. Lotte is een jaar later zelf ook 
lid geworden van de Hofdames en 
nog steeds heel actief betrokken bij 
de vereniging.’ Het was voor de dames 
zelf overigens ook een memorabele 
gebeurtenis, want ’s ochtends was er 
een heus reveil: ze werden namelijk 
gewekt met trompetgeschal van Prins 
Han himself. 

TROTS 

Volgens Han is er in de afgelopen 11 jaar 
niet heel veel veranderd qua carnaval 
bij de Stöppelkaters. ‘Wellicht zijn er 
wat minder plekken waar we carnaval 
kunnen vieren. Van de andere kant is er 
wel weer een evenementje bijgekomen, 
t.w. het Bitterballenbal. Een erg leuk 
initiatief!’ Han besluit met een groot 
compliment aan onze vereniging: ‘Het is 
toch geweldig dat we het met z’n allen 
nog steeds voor elkaar krijgen om zo’n 
groots feest neer te zetten?!’ 
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